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Sirach Oğlu İsa'nın Bilgeliği 


BÖLÜM 1 


I Sirach Oğlu İsa'nın Bilgeliğinin Önsözü. Yasa, 
peygamberler ve onların adımlarını izleyen 
başkaları tarafından bize pek çok ve büyük şeyler 
teslim edildiğine göre, bunlar için İsrail'in bilgi ve 
bilgelik açısından övülmesi gereken şeyler vardır; 
ve bu konuda sadece okuyucuların kendilerinin 
becerikli (olması ogerekmez, aynı zamanda 
öğrenmeyi arzulayanların da hem konuşarak hem 
de yazarak, olmayanlara fayda sağlayabilmeleri 
gerekir: büyükbabam İsa, kendisini yasayı okumaya 
çok adamıştı. ve atalarımızın peygamberleri ve 
diğer kitapları hakkında bilgi sahibi olan ve bu 
konularda sağduyulu davranan kişi, ilim ve 
bilgelikle ilgili bir şeyler yazmak için kendisinden 
de yararlandı; Öğrenmek isteyenlerin ve bunlara 
bağımlı olanların kanunlara uygun yaşayarak daha 
fazla kazanç elde edebilmeleri ümidiyle. Bu 
nedenle, sizden onu dikkatle ve dikkatle okumanızı 
ve yorumlamaya çalıştığımız bazı kelimelerin 
yetersiz kaldığı durumlarda bizi bağışlamanızı rica 
ediyorum. Çünkü İbranice söylenen ve başka bir 
dile tercüme edilen aynı şeyler, onlarda aynı güce 
sahip değildir; ve sadece bunlar değil, kanunun 
kendisi, peygamberler ve diğer kitaplar arasında da 
küçük bir fark yoktur. kendi dillerinde konuşulur. 
Çünkü Euergetes'in kral olduğu sekizinci ve 
otuzuncu yılda Mısır'a geldiğimde ve orada bir süre 
devam ettiğimde, hiç de azımsanmayacak bilgiler 
içeren bir kitap buldum; bu nedenle, onu 
yorumlamak için biraz çaba ve çaba göstermenin 
benim için çok gerekli olduğunu düşündüm; Kitabı 
bitirmek için bu alanda büyük bir dikkatlilik ve 
beceri kullanmak ve onu, yabancı bir ülkede 
öğrenmeye istekli olan, kanuna uygun yaşama 
konusunda önceden hazırlanmış olan onlar için de 
ortaya koymak. Tüm bilgelik Rab'den gelir ve 
sonsuza dek O'nunla birliktedir. 

2 Denizin kumunu, yağmur 
sonsuzluk günlerini kim sayabilir? 
3 Göğün yüksekliğini, yerin genişliğini, derinliğini 
ve bilgeliğini kim bilebilir? 

4 Bilgelik her şeyden önce, basiret anlayışı ise 
ezelden beri yaratılmıştır. 

5 Yüce Tanrı'nın sözü bilgeliğin kaynağıdır; ve 
onun yolları sonsuz emirlerdir. 

6 Bilgeliğin kökü kime açıklandı? ya da onun 
bilgece öğütlerini kim bilebilir? 

7 Hikmet bilgisi kime açıklandı? ve onun büyük 
deneyimini kim anladı? 

8 Bilge ve çok korkulması gereken biri var; Rab 
tahtında oturuyor. 

9 Onu yarattı, gördü, saydı ve yaptığı bütün işlerin 
üzerine döktü. 


damlalarını ve 


10 O, armağanına göre tüm etlerle birliktedir ve onu 
kendisini sevenlere vermiştir. 

11 Rab korkusu onurdur, yüceliktir, sevinçtir, 
sevinç tacıdır. 

12 Rab korkusu yürekleri neşelendirir, sevinç, 
sevinç ve uzun ömür verir. 

13 Kim Rab'den korkarsa, sonunda onun için iyi 
olur ve öldüğü gün lütuf bulur. 

14 Rab'den korkmak bilgeliğin başlangıcıdır; ve bu, 
sadıkların rahimlerindeyken yaratılmıştır. 

15 İnsanlarla birlikte sonsuz bir temel kurdu ve 
onların soyunu sürdürecek. 

16 Rab'den korkmak tam bir bilgeliktir ve insanları 
onun meyveleriyle doldurur. 

17 Bütün evlerini arzu edilen şeylerle doldurur, ve 
toplayanları da kendi bereketiyle doldurur. 

18 Rab korkusu, barışı ve mükemmel sağlığı 
geliştiren bir bilgelik tacıdır; her ikisi de Tanrı'nın 
armağanlarıdır ve bu, O'nu sevenlerin sevincini 
artırır. 

19 Bilgelik ayakta durma becerisini ve anlayışını 
yağdırır ve kendisini tutanları onurlandıracak 
şekilde yüceltir. 

20 Bilgeliğin kökü Rab'den korkmaktır, dalları ise 
uzun ömürlüdür. 

21 Rab korkusu günahları uzaklaştırın; ve 
bulunduğu yerde gazabı uzaklaştırır. 

22Öfkeli adam haklı gösterilemez; çünkü öfkesinin 
etkisi onun yıkımı olacak. 

23 Sabırlı adam bir süreliğine gözyaşı dökecek ve 
sonra ona sevinç doğacaktır. 

24 Sözlerini bir süre gizleyecek ve birçoklarının 
dudakları onun bilgeliğini ilan edecek. 

25 Bilginin benzetmeleri bilgelik hazinelerindedir; 
fakat Tanrı'ya bağlılık günahkar için iğrençtir. 

26 Bilgeliği istiyorsanız, emirleri yerine getirin; 
Rab onu size verecektir. 

27 Çünkü Rab korkusu bilgelik ve eğitimdir; iman 
ve uysallık da onun zevkidir. 

28 Yoksul olduğunuzda Rab korkusundan 
kuşkulanmayın; ve ona çift yüreklilikle gelmeyin. 
29 İnsanların önünde ikiyüzlü olmayın ve 
söylediklerinize dikkat edin. 

30 Kendini yüceltme, yoksa düşmezsin ve canının 
şerefini lekelemezsin; böylece Tanrı sırlarını 
keşfeder ve seni cemaatin ortasında yere atar, çünkü 
sen gerçekte Rab korkusuna değil, yüreğine geldin. 
aldatmacayla doludur. 


BÖLÜM 2 


I Oğlum, eğer Rab'be hizmet etmeye geliyorsan, 
canını ayartılmaya hazırla. 

2 Yüreğini düzelt ve sürekli dayan ve sıkıntı anında 
acele etme. 


3 Ona bağlanın ve 
yolculuğunuzda çoğalasınız. 
4 Sana ne getirilirse getirilsin, neşeyle kabul et ve 
aşağı bir duruma düştüğün zaman sabırlı ol. 

5 Çünkü altın ateşte sınanır, ve makbul adamlar 
sıkıntı fırınında sınanır. 

6 O'na inanın, o size yardım edecektir; Yolunu 
düzelt ve O'na güven. 

7 Siz Rab'den korkanlar, O'nun merhametini 
bekleyin; ve düşmemek için yana çekilmeyin. 

8 Siz Rab'den korkanlar, O'na inanın; ve ödülünüz 
boşa gitmeyecek. 

9 Ey Rab'den korkanlar, iyiliği, sonsuz sevinci ve 
merhameti umut edin. 

10 Eski nesillere bakın ve görün; Hiç Rab'be 
güvenip de şaşıran oldu mu? Yoksa korkusuna uyup 
da terk edilen mi oldu? ya da ona seslenen kimi 
küçümsedi? 

II Çünkü Rab şefkat ve merhamet dolu, 
tahammüllü ve çok acıyandır; günahları bağışlar ve 
sıkıntı zamanında kurtarır. 

12 Vay korkak yüreklere, zayıf ellere ve iki yola 
giden günahkarın vay haline! 

13 Yazıklar olsun korkak olanın başına! çünkü o 
inanmıyor; bu nedenle savunulmayacak. 

14 Yazıklar olsun sabrınızı yitirmiş olanlara! Rab 
sizi Ziyaret ettiğinde ne yapacaksınız? 

15 Rab'den korkanlar O'nun Sözüne karşı gelmezler; 
ve onu sevenler onun yollarını tutacaklar. 

16 Rab'den korkanlar, O'nun hoşuna giden iyi olanı 
ararlar; ve onu sevenler kanunla dolu olacaklar. 

17 Rab'den korkanlar yüreklerini hazırlayacak, 
O'nun Önünde canlarını alçakgönüllü hale 
getirecekler. 

18 Şöyle diyorlar: İnsanların eline değil, Rabbin 
ellerine düşeceğiz; çünkü O'nun heybeti neyse, 
merhameti de öyledir. 


ayrılmayın ki, son 


BÖLÜM 3 


I Ey çocuklar, babanızı dinleyin ve güvende 
olasınız diye bundan sonra bunu yapın. 

2 Çünkü Rab, babaya çocuklar üzerinde onur verdi 
ve annenin oğullar üzerindeki yetkisini pekiştirdi. 

3 Babasına hürmet eden, günahlarına kefaret etmiş 
olur; 

4 Ve annesine hürmet eden, hazine biriktiren gibidir. 
5 Babasına hürmet eden, kendi çocukları ile 
sevinecektir; ve dua ettiğinde işitilecektir. 

6 Babasına hürmet edenin ömrü uzun olur; Rab'be 
itaat eden annesine teselli olacaktır. 

7 Rab'den korkan, babasına hürmet eder ve 
efendilerine olduğu kadar ana babasına da hizmet 
eder. 


8 Babana ve annene sözle ve davranışla hürmet et 
ki, onlardan sana bereket gelsin. 

9 Çünkü çocukların evlerini babanın bereketi 
sağlamlaştırır; ama annenin laneti temelleri 
kökünden söker. 

10 Babanın onursuzluğuyla övünme; çünkü babanın 
şerefsizliği sana izzet değildir. 

11 Çünkü insanın izzeti babasının şerefinden 
kaynaklanır; ve namussuz bir anne, çocuklar için 
bir ayıptır. 

12 Oğlum, babana bu yaşta yardım et ve yaşadığı 
sürece onu üzme. 

13 Ve eğer anlayışı yetersiz kalırsa, ona karşı sabırlı 
olun; ve tam gücünleyken onu küçümseme. 

14 Çünkü babanın rahatlatması unutulmayacak; ve 
seni geliştirmek için günahların yerine eklenecek. 
15 Acı çektiğin gün anılacak; Güzel sıcak havadaki 
buzlar gibi, senin günahların da eriyecek. 

16 Babasını terk eden kafir gibidir; Annesini 
kızdıran ise Tanrı tarafından lanetlenmiştir. 

17 Oğlum, işine uysallıkla devam et; böylece sen de 
razı olanın sevgilisi olursun. 

18 Ne kadar büyük olursan, o kadar alçakgönüllü 
olursun ve Rab'bin önünde lütuf bulursun. 

19 Birçoğu yüksek mevkilerde ve ünlüdür; fakat 
sırlar alçakgönüllülere açıklanır. 

20 Çünkü Rab'bin gücü büyüktür ve O, 
yoksullardan onur duyar. 

21 Sana ağır gelen şeyleri aramayın, gücünüzü aşan 
şeyleri de araştırmayın. 

22 Ama sana emredilenleri saygıyla düşün; çünkü 
gizli olan şeyleri gözlerinle görmene gerek yok. 

23 Gereksiz konulara meraklı olmayın; çünkü sana 
insanların anladığından daha çok şey gösteriliyor. 
24Çünkü birçok kişi kendi boş düşüncelerine 
aldanıyor; Ve kötü bir şüphe onların hükümlerini 
bozdu. 

25 Gözlerin olmadan ışığa ihtiyacın olacak; bilgin 
olmadığını, dolayısıyla bilmediğini iddia etme. 

26 İnatçı yürek sonunda kötülüğe uğrar; Tehlikeyi 
seven orada yok olacaktır. 

27 İnatçı bir yürek acılarla dolar; ve kötü adam 
günah üzerine günah yığacaktır. 

28 Kibirlinin cezasına çare yoktur; Çünkü kötülük 
bitkisi onda kök saldı. 

29 Basiretli adamın yüreği bir benzetmeyi anlar; ve 
dikkatli bir kulak bilge bir adamın arzusudur. 

30 Su, yanan ateşi söndürür; Sadaka ise günahlara 
keffarettir. 

31 Ve iyiliklere karşılık veren kişi, bundan sonra 
olabilecekleri de düşünür; Düştüğünde dayanacak 
yer bulacaktır. 


BÖLÜM 4 


I Oğlum, yoksulun geçimini gasp etme ve muhtaç 
gözleri uzun süre bekletme. 

2 Aç canı kederlendirmeyin; ne de sıkıntı içindeki 
bir adamı kışkırtmayın. 

3 Kırgın bir yüreği daha fazla sıkıntıya sokma; 
İhtiyacı olana vermemeyi ertelemek. 

4 Mazlumun duasını geri çevirme; ne de fakirden 
yüzünü çevirme. 

5 Gözünü muhtaçtan ayırma ve sana lanet etmesine 
fırsat verme; 

6 Çünkü eğer canının acısıyla sana lanet ederse, 
kendisini yaratanın duası duyulacaktır. 

7 Cemaatin sevgisini kazan ve büyük bir adamın 
önünde eğil. 

8 Yoksullara oOkulak vermek ve ona 
alçakgönüllülükle dostça yanıt vermek seni üzmesin. 
9 Zalimin elinden haksızlığa uğrayanı kurtar; ve 
yargılamaya oturduğunuzda cesaretiniz kırılmasın. 
10 Öksüzlere baba gibi olun, annelerine koca yerine; 
Yüceler Yücesi'nin oğlu gibi olacaksınız ve o sizi 
annenizden daha çok sevecek. 

11 Bilgelik onun çocuklarını yüceltir ve onu 
arayanları yakalar. 

12 Onu seven yaşamı sever; ve onu erkenden 
arayanlar sevinçle dolacak. 

13 Onu tutan, yüceliği miras alacak; ve nereye 
girerse girsin, Rab bereketleyecektir. 

14 Ona hizmet edenler Kutsal Olan'a hizmet 
edecekler; ve onu sevenleri Rab sever. 

15 Ona kulak veren, uluslara hükmedecek; ve 
onunla ilgilenen güvenlik içinde yaşayacak. 

16 Bir adam kendini ona adarsa, onu miras alacaktır; 
ve onun nesli onu elinde tutacak. 

17 Çünkü ilk başta onunla birlikte çarpık yollardan 
yürüyecek, üzerine korku ve dehşet getirecek ve 
ruhuna güveninceye ve onu kendi kanunlarıyla 
sınayana kadar disipliniyle ona eziyet edecek. 

18 Sonra doğru yola dönecek, onu teselli edecek ve 
ona sırlarını açıklayacak. 

19 Ama eğer yanlış yaparsa, kadın onu terk edecek 
ve onu kendi yıkımına teslim edecek. 

20 Fırsatı kollayın ve kötülükten sakının; ve konu 
canınla ilgili olduğunda utanma. 

21 Çünkü günah getiren utanç vardır; ve izzet ve 
lütuf olan bir utanç vardır. 

22 Canına karşı gelen hiç kimseyi kabul etme ve hiç 
kimsenin saygısının seni düşürmesine izin verme. 
23 Ve iyilik yapma fırsatı olduğunda konuşmaktan 
kaçının ve  bilgeliğinizi onun güzelliğinde 
saklamayın. 

24 Çünkü bilgelik sözle bilinecek ve dilin sözüyle 
öğrenilecek. 


25 Hiçbir şekilde gerçeğe aykırı konuşmayın; ama 
cehaletinizin hatasından dolayı utanın. 

26 Günahlarınızı itiraf etmekten utanmayın; ve 
nehrin akışını zorlama. 

27 Kendini akılsız adamın emrinde tutma; ikisi de 
güçlünün kişisini kabul etmez. 

28 Ölümüne kadar hakikat için çabalayın, Rab sizin 
için savaşacaktır. 

29 Dilinizde aceleci olmayın, işlerinizde gevşeklik 
ve gevşemeyin. 

30 Evinizde aslan gibi 
arasında çılgına dönmeyin. 
31 Elini almak için uzatma, karşılığını vereceğin 
zaman da kapatma. 


olmayın, kullarınızın 


BÖLÜM 5 


I Kalbini mallarına bağlama; ve hayır de, hayatıma 
yetecek kadar şeyim var. 

2 Kalbinin yollarında yürümek için kendi aklının ve 
gücünün peşinden gitme; 

3 Ve "Yaptıklarımdan dolayı beni kim 
denetleyecek?" demeyin. Çünkü Rab kesinlikle 
gururunun intikamını alacaktır. 

4 Günah işledim, bana ne zarar geldi demeyin? 
Çünkü Rab sabreder, seni asla bırakmaz. 

5 Tahliye konusunda, günahın üzerine günahı 
eklemekten korkmayın: 

6 Ve O'nun merhametinin büyük olduğunu söyleme; 
günahlarımın çokluğundan dolayı sakinleşecek; 
çünkü ondan merhamet ve gazap gelir ve onun 
öfkesi günahkarların üzerindedir. 

7 Rab'be dönmek için oyalanmayın ve günden güne 
ertelemeyin; çünkü Rab'bin öfkesi aniden ortaya 
çıkacak ve güvenliğin içinde yok olacaksın ve 
intikam gününde yok olacaksın. 

8 Haksız yere elde edilen mallara yüreğini bağlama, 
çünkü felaket gününde bunların sana faydası olmaz. 
9 Her rüzgârda savrulmayın ve her yola gitmeyin; 
çünkü iki dili olan günahkar da öyle yapar. 

10 Anlayışınızda kararlı olun; ve sözün aynı olsun. 
11 Duymakta çabuk olun; ve hayatın samimi olsun; 
ve sabırla cevap verin. 

12 Anlayışlıysan komşuna cevap ver; değilse elini 
ağzının üzerine koy. 

13 Onur ve utanç konuşmadadır ve insanın dili 
onun düşüşüdür. 

14 Fısıldayan biri olarak anılma ve dilinle pusuya 
yatmayın; çünkü hırsıza büyük bir utanç ve çift 
dilliye kötü bir kınamadır. 

15 Büyük ya da küçük hiçbir konuda bilgisiz 
kalmayın. 


BÖLÜM 6 


I Dost yerine düşman olmayın; çünkü böylece sen 
kötü bir isme, utanca ve kınamaya miras kalacaksın; 
aynı şekilde iki dili olan bir günahkar da öyle 
olacaktır. 

2 Kendi yüreğinin öğüdüyle kendini övme; ta ki, 
tek başına başıboş dolaşan bir boğa gibi ruhun 
parçalanmasın. 

3 Yapraklarını yiyeceksin, meyvelerini 
kaybedeceksin ve kendini kuru bir ağaç olarak 
bırakacaksın. 

4 Kötü bir ruh, ona sahip olanı yok edecek ve onu 
düşmanlarının alay konusu yapmasına neden olacak. 
5 Tatlı dil dostları çoğaltır; adil konuşan dil ise 
sevgi dolu selamları çoğaltır. 

6 Birçoklarıyla barış içinde olun; yine de bin 
kişiden yalnızca bir danışmanınız olsun. 

7 Eğer bir arkadaş edineceksen, önce onu kanıtla ve 
ona itibar etmekte acele etme. 

8 Çünkü bazı adam kendi durumu için dosttur ve 
senin sıkıntılı olduğun günde yanında kalmaz. 

9 Ve düşmanlığa yönelen bir arkadaş var ve 
çekişme senin ayıpını ortaya çıkaracak. 

10 Yine, bir arkadaş sofrada arkadaştır ve senin 
sıkıntın olduğu gün sofraya devam etmeyecektir. 

11 Ama senin refahında o da senin gibi olacak ve 
kullarına karşı cesur olacak. 

12 Eğer aşağılanırsan, sana karşı gelir ve senin 
yüzünden gizlenir. 

13 Kendini düşmanlarından ayır ve dostlarına 
dikkat et. 

14 Sadık bir dost güçlü bir savunmadır; ve 
böylesini bulan, bir hazine bulmuştur. 

15 Sadık bir dosta hiçbir şey engel olamaz ve onun 
üstünlüğü paha biçilmezdir. 

16 Sadık bir dost yaşamın ilacıdır; 
korkanlar O'nu bulacaktır. 

17 Rab'den korkan kişi dostluğunu doğru yönde 
yönlendirecektir; çünkü kendisi nasılsa, komşusu da 
öyle olacaktır. 

18 Oğlum, gençliğinden itibaren eğitim topla; 
böylece yaşlılığına kadar bilgeliği bulacaksın. 

19 Çift süren ve eken biri gibi ona gelin ve iyi 
meyvelerini bekleyin; çünkü onun için fazla 
çalışmayacaksınız, ancak meyvelerinden hemen 
yiyeceksiniz. 

20 Bilgisiz kişi için çok nahoştur; anlayışsız olan 
onunla kalmaz. 

21 Güçlü bir deneme taşı gibi onun üzerine yatacak; 
ve çok geçmeden onu kendisinden atacak. 

22 Çünkü bilgelik onun ismine uygundur ve 
birçoklarına açık değildir. 

23 Kulak ver oğlum, öğüdümü dinle ve öğüdümü 
reddetme. 


Rab'den 


24 Ve ayaklarını onun zincirlerine, boynunu da 
onun zincirine koy. 

25 Omzunu eğ, onu taşı ve onun bağlarından dolayı 
üzülme. 

26 Bütün yüreğinle ona gel ve bütün gücünle onun 
yollarını koru. 

27 Arayın ve arayın, o size bildirilecektir; ve onu 
yakaladığınızda, gitmesine izin vermeyin. 

28 Çünkü sonunda onun huzurunu bulacaksın ve bu 
senin sevincine dönüşecek. 

29 O zaman onun prangaları senin için güçlü bir 
savunma olacak, ve zincirleri izzet kaftanı olacak. 
30 Çünkü üzerinde altın bir süs var ve bantları mor 
dantelden. 

31 Onu şeref kaftanı olarak giydireceksin, ve onu 
sevinç tacı olarak başına koyacaksın. 

32 Oğlum, eğer istersen öğretileceksin; ve eğer 
aklını kullanırsan, basiretli olacaksın. 

33 Eğer işitmeyi seversen anlayış kazanırsın; ve 
eğer kulağını eğersen, bilge olursun; 

34 İhtiyarların kalabalığının arasında durun; ve 
bilge olana bağlanın. 

35 Tanrısal her konuşmayı dinlemeye istekli olun; 
ve anlayışla ilgili benzetmeler gözünden kaçmasın. 
36 Ve eğer anlayışlı bir adam görürsen, hemen ona 
git ve ayağının onun kapısının basamaklarına 
değmesine izin ver. 

37 Aklın Rab'bin emirleri üzerinde olsun ve sürekli 
O'nun emirleri üzerinde düşün; O senin yüreğini 
güçlendirecek ve sana kendi isteğinle bilgelik 
verecektir. 


BÖLÜM 7 


I Kötülük yapma, böylece sana zarar gelmesin. 

2 Haksızdan uzaklaş, kötülük de senden 
uzaklaşacaktır. 

3 Oğlum, haksızlık tarlalarına ekme ve onları yedi 
kat biçme. 

4 Ne Rab'bin üstünlüğünü, ne de kralın şeref 
koltuğunu aramayın. 

5 Rabbin önünde kendinizi haklı çıkarmayın; ve 
kralın önünde bilgeliğinizle övünmeyin. 

6 Haksızlığı ortadan kaldıramadığınız için yargıç 


olmamaya (o çalışın; (oDoğruluğunun Oo yolunda 
tökezleyen güçlünün kişiliğinden hiçbir zaman 
korkmayacaksın. 


7 Bir şehrin kalabalığına hakaret etme, o zaman 
kendini halkın arasına atmayacaksın. 

8 Bir günahı diğerine bağlamayın; çünkü birinde 
cezasız kalmayacaksın. 

9 Demeyin, Tanrı adaklarımın çokluğuna bakacak 
ve en yüce Tanrı'ya sunduğumda o bunu kabul 
edecektir. 


10 Dua ederken cesaretinizi yitirmeyin ve sadaka 
vermeyi ihmal etmeyin. 

11 Kimsenin canının acısını küçümsemek için 
gülmeyin; çünkü alçakgönüllü ve yücelten biri 
vardır. 

12 Kardeşine karşı yalan uydurma; arkadaşını da 
sevmiyorsun. 

13 Hiçbir şekilde yalan söylemeyin; çünkü bu 
gelenek iyi değildir. 

14 İhtiyarların kalabalığında çok fazla kelime 
kullanmayın ve dua ederken çok fazla gevezelik 
etmeyin. 

15 Yüce Olan'ın buyurduğu yorucu işlerden ve 
hayvancılıktan nefret etmeyin. 

16 Kendinizi günahkarlar sürüsü arasında saymayın; 
fakat gazabın uzun süre oyalanmayacağını 
unutmayın. 

17 Kendini çok alçalt; çünkü tanrısızın intikamı ateş 
ve solucandır. 

18 Hiçbir şekilde dostunuzu hiçbir iyiliğe 
değişmeyin; ne de Ophir'in altınları için sadık bir 
kardeş. 

19 Bilge ve iyi bir kadından vazgeçmeyin; çünkü 
onun lütfu altından üstündür. 

20 Hizmetkarın gerçekten çalışıyorsa, ne ona, ne de 
kendini tümüyle senin için adayan ücretli işçiye 
kötülük dileme. 

21 Canın iyi bir hizmetçiyi sevsin ve onun 
özgürlüğünü elinden almasın. 

22 Sığırın var mı? Onlara göz kulak ol; eğer senin 
yararınaysa onları yanında tut. 

23 Çocuklarınız var mı? onlara talimat verin ve 
gençliklerinden itibaren boyunlarını eğerler. 

24 Kızlarınız var mı? onların bedenlerine iyi bakın 
ve onlara karşı neşeli olmayın. 

25 Kızınla evlen, böylece ağır bir iş yapmış olursun; 
ama onu anlayışlı bir adama ver. 

26 Aklına göre bir karın mı var? onu terk etme; ama 
kendini hafif bir kadına teslim etme. 

27 Babana bütün yüreğinle hürmet et ve annenin 
acılarını unutma. 

28 Onlardan doğduğunu hatırla; Senin için 
yaptıklarının karşılığını onlara nasıl verebilirsin? 

29 Rab'den tüm canınızla korkun ve O'nun 
rahiplerine saygı gösterin. 

30 Seni var edeni tüm gücünle sev ve onun 
hizmetkarlarını bırakma. 

31 Rab'den korkun ve kâhine saygı gösterin; ve 
sana emrolunduğu gibi, ona kendi payını ver; ilk 
ürünleri, suç sunusunu, omuz armağanını, kutsal 
kılınma kurbanını ve kutsal şeylerin ilk ürünlerini. 
32 Ve yoksullara elini uzat ki, bereketin 
tamamlansın. 

33 Yaşayan her insanın gözünde armağan lütuftur; 
ve ölüler onu alıkoymasın. 


34 Ağlayanlarla birlikte olmayın ve yas tutanlarla 
birlikte yas tutmayın. 

35 Hastaları ziyaret etmekte gecikmeyin; çünkü bu 
sizi sevilir yapacaktır. 

36Elinize aldığınız her şeyin sonunu hatırlayın, 
böylece asla yanlış yapmazsınız. 


BÖLÜM 8 


I Güçlü bir adamla çekişme, yoksa onun eline 
düşmezsin. 

2 Zengin adamla anlaşmazlığa düşmeyin, yoksa o 
size ağır gelir; çünkü altın birçoklarını yok etti, ve 
kralların yüreklerini saptırdı. 

3 Dili dolu olan adamla çekişme ve onun ateşine 
odun yığma. 

4 Kaba bir adamla şakalaşma, yoksa ataların 
utanmaz. 

5 Günahtan döneni suçlamayın; fakat hepimizin 
cezaya layık olduğumuzu unutmayın. 

6 Yaşlılıkta kimsenin onurunu lekelemeyin; çünkü 
bazılarımız bile yaşlanıyor. 

7 En büyük düşmanınızın ölmesine sevinmeyin, 
ama hepimizin öleceğini unutmayın. 

8 Bilgelerin sözlerini küçümseme, onların 
özdeyişlerini öğren; çünkü onlardan eğitim almayı 
ve büyük adamlara nasıl kolaylıkla hizmet 
edeceğini öğreneceksin. 

9 İhtiyarların konuşmasını kaçırmayın; çünkü onlar 
da babalarını öğrendiler ve siz de onlardan 
anlamayı ve ihtiyaca göre cevap vermeyi 
öğreneceksiniz. 

10 Bir günahkarın kömürünü tutuşturmayın, yoksa 
onun ateşinin aleviyle yanmayasınız. 

11 Zararlı birinin karşısında öfkeyle kalkma, yoksa 
o seni sözlerinle tuzağa düşürmek için pusuya yatar 
12 Senden daha güçlü olana borç verme; çünkü 
eğer ona ödünç verirsen onu kaybetmiş sayılırsın. 

13 Gücünün üstünde kefil olma; çünkü eğer 
kefilsen, ödemeye dikkat et. 

14 Yargıçla mahkemeye gitmeyin; çünkü onun 
adına şerefine göre hükmedecekler. 

15 Cesur bir adamla yolda gitme, yoksa o sana 
üzülür; çünkü o kendi isteğine göre yapacak ve sen 
de onun çılgınlığı yüzünden onunla birlikte yok 
olacaksın. 

16 Öfkeli adamla çekişme ve onunla 1ssız bir yere 
gitme; çünkü onun gözünde kan hiçbir şeydir ve 
yardım olmadığı yerde seni devirir. 

17 Bir aptala danışma; çünkü öğüt tutamaz. 

18 Bir yabancının önünde gizli bir şey yapmayın; 
çünkü onun ne ortaya çıkaracağını bilmiyorsun. 

19 Yüreğinizi herkese açmayın, yoksa o Sizi 
kumazca bir davranışla cezalandırır. 


BÖLÜM 9 


I Göğsünün karısını kıskanma ve kendine karşı ona 
kötü bir ders verme. 

2 Ruhunu, senin malına ayak basacak bir kadına 
verme. 

3 Bir fahişeyle buluşma, yoksa onun tuzağına 
düşersin. 

4 Şarkıcı bir kadının arkadaşlığından çok uzak dur, 
yoksa onun girişimlerine kapılırsın. 

5 Bir hizmetçiye öyle bakma ki, ondaki değerli 
şeylere düşme. 

6 Mirasını kaybetmemek için canını fahişelere 
verme. 

7 Şehrin sokaklarında çevrenize bakmayın, ıssız bir 
yerde de dolaşmayın. 

8 Güzel kadından gözünü çevir, başkasının 
güzelliğine bakma; çünkü çoğu kişi bir kadının 
güzelliğine aldanmıştır; çünkü bununla aşk bir ateş 
gibi tutuşur. 

9 Başka bir adamın karısıyla kesinlikle oturmayın, 
onunla kollarınızda oturmayın ve paranızı onunla 
şarapta harcamayın; ta ki, yüreğin ona meyletmesin 
ve böylece arzun yüzünden yıkıma uğramasın. 

10 Eski dostunu bırakma; çünkü yeni onunla 
karşılaştırılamaz: yeni bir arkadaş yeni şarap gibidir; 
eskidiğinde onu afiyetle içeceksin. 

11 Bir günahkarın yüceliğini kıskanma; çünkü onun 
sonunun ne olacağını bilemezsin. 

12 Tanrısızların hoşuna giden şeyden zevk alma; 
ama unutmayın ki onlar mezara cezasız 
kalmayacaklar. 

13 Öldürme yetkisi olan adamdan uzak dur; bu 
yüzden ölüm korkusundan şüphe etmeyeceksin; ve 
eğer ona gelirsen, hata yapma, yoksa hemen canını 
alır; tuzakların ortasına gittiğini ve şehrin mazgallı 
siperleri üzerinde yürüdüğünü unutma. 

14Komşunu elinden geldiğince yakından tahmin et 
ve bilgelere danış. 

15 Konuşmanız bilgelerle olsun ve tüm iletişiminiz 
Yüceler Yücesi'nin kanunu üzerinden olsun. 

16 Ve seninle birlikte adil adamlar yiyip içsin; ve 
yüceliğiniz Rab korkusunda olsun. 

17 Zanaatçının eline iş övülecek; ve halkın bilge 
hükümdarına sözünden dolayı övgü verilecek. 
18Kötü konuşan adam kendi şehrinde tehlikelidir; 
ve aceleci konuşandan nefret edilecektir. 


BÖLÜM 10 


I Bilge bir yargıç halkına talimat verir; ve basiretli 
bir adamın hükümeti iyi düzenlenir. 

2 Halkın yargıcı kendisi olduğu gibi memurları da 
öyledir; ve şehrin hükümdarı nasıl bir adamdır; 
orada oturanların hepsi böyledir. 


3 Akılsız kral halkını yok eder; ama yetki sahibi 
olanların sağduyusu sayesinde kentte yerleşilecek. 

4 Dünyanın gücü Rab'bin elindedir ve O, zamanı 
gelince onun üzerine yararlı olanı yerleştirecektir. 

5 İnsanın refahı Tanrı'nın elindedir; ve onurunu 
yazıcının şahsına bırakacaktır. 

6 Her yanlıştan dolayı komşuna kin besleme; ve 
zarar verici uygulamalarla hiçbir şey yapmayın. 

7 Gurur, Tanrı'nın ve insanın önünde tiksindiricidir; 
ve kişi her ikisiyle de kötülük yapar. 

8 Haksız davranışlar, haksızlıklar ve hileyle elde 
edilen zenginlikler yüzünden, krallık bir kavimden 
diğerine aktarılıyor. 

9 Toprak ve kül neden gurur duyuyor? Açgözlü bir 
adamdan daha kötü bir şey yoktur; çünkü böyle biri 
kendi ruhunu satışa çıkarır, çünkü yaşarken 
bağırsaklarını atar. 

10 Hekim uzun süren bir hastalığı keser; ve bugün 
kral olan yarın ölecek. 

11 Çünkü bir adam öldüğünde, sürünen şeyleri, 
hayvanları ve solucanları miras alacaktır. 

12 Gururun başlangıcı, kişinin Tanrı'dan ayrıldığı 
ve yüreğinin Yaratıcısından uzaklaştığı zamandır. 
13 Çünkü gurur günahın başlangıcıdır ve ona sahip 
olan kişi iğrençlik saçacaktır; ve bu nedenle Rab 
onların başına garip felaketler getirdi ve onları 
tamamen alt üst etti. 

14 Rab, kibirli prenslerin tahtlarını yıktı ve onların 
yerine yumuşak huyluları atadı. 

15 Rab gururlu ulusların köklerini söküp attı ve 
onların yerine yoksulları dikti. 

16 Rab putperestlerin ülkelerini yerle bir etti ve 
onları yerin temellerine kadar yok etti. 

17 Onlardan bazılarını alıp yok etti ve onların 
anılmalarını yeryüzünden kaldırdı. 

18 Erkekler için gurur ya da kadından doğanlar için 
şiddetli öfke yaratılmadı. 

19 Rab'den korkanlar emin bir tohumdur ve O'nu 
sevenler onurlu bir bitkidir; Yasayı dikkate 
almayanlar ise onursuz bir tohumdur; emirleri 
çiğneyenler aldatılabilir bir tohumdur. 

20 Kardeşler arasında baş olan onurludur; Rab'bin 
gözünde O'ndan korkanlar da öyledir. 

21 Rab korkusu yetkiyi kazanmaktan önce gelir; 
fakat kabalık ve kibir onu kaybeder. 

22 Zengin olsun, soylu olsun, yoksul olsun, onların 
yüceliği Rab korkusudur. 

23 Anlayışlı yoksulu küçümsemek doğru değildir; 
Günahkar bir adamı yüceltmek de uygun değildir. 
24 Büyük adamlar, yargıçlar ve hükümdarlar 
onurlandırılacak; ama onlardan hiçbiri Rab'den 
korkandan daha üstün değildir. 

25 Özgür olanlar bilge hizmetçiye hizmet 
edeceklerdir; ve bilgisi olan, ıslah edildiğinde kin 
tutmayacaktır. 


26İşinizi yaparken aşırıya kaçmayın; ve sıkıntı 
anında kendinle övünme. 

27 Her şeyde çalışıp bollaşan, kendisiyle övünen ve 
ekmek isteyenden daha iyidir. 

28 Oğlum, canını alçakgönüllülükle yücelt ve ona 
saygınlığına göre onur ver. 

29 Kendi canına karşı günah işleyeni kim 
aklayacaktır? ve kendi canının şerefini lekeleyeni 
kim onurlandırır? 

30 Yoksul adam becerisine göre onurlandırılır, 
Zengin adam da zenginliğine göre onurlandırılır. 

31 Yoksullukla onurlandırılan, zenginlikte ne kadar 
daha çok onurlandırılır? Zenginlikte şerefsiz olan, 
fakirlikte ne kadar daha şerefsizdir? 


BÖLÜM 11 


I Bilgelik alt düzeydeki kişinin başını kaldırır ve 
onu büyük adamların arasına oturtur. 

2 Kimseyi güzelliğinden dolayı övmeyin; hiçbiri bir 
erkekten dış görünüşünden dolayı nefret etmez. 

3 Sinekler arasında arı azdır; ama onun meyvesi 
tatlıların başıdır. 

4 Giysileriniz ve giysilerinizle övünmeyin ve onur 
gününde kendinizi yüceltmeyin; çünkü Rab'bin 
işleri harikadır ve O'nun insanlar arasındaki işleri 
gizlidir. 

5 Birçok kral yere oturdu; ve hiç akla gelmeyen biri 
tacı taktı. 

6 Birçok güçlü adam büyük ölçüde rezil oldu; ve 
onurlu olanlar başka adamların eline teslim edildi. 

7 Gerçeği öğrenmeden suçlamayın; önce anlayın, 
sonra azarlayın. 

8 Sebebini öğrenmeden cevap vermeyin; insanların 
konuşmasının ortasında sözünü kesmeyin. 

9 Seni ilgilendirmeyen bir konuda çabalama; ve 
günahkarlarla birlikte yargılamaya oturmayın. 

10 Oğlum, çok işe karışma; çünkü çok karışırsan, 
masum olmazsın; ve eğer peşinden gidersen, ne 
elde edebilirsin, ne de kaçarak kurtulabilirsin. 

11 Biri var ki emek verir, acı çeker, acele eder, ama 
çok daha geride kalır. 

12 Yine yavaş olan, yardıma muhtaç, yetenek 
isteyen ve yoksullukla dolu bir başkası daha var; 
yine de Rabbin gözü ona iyilikle baktı ve onu düşük 
konumundan kurtardı; 

13 Ve sefaletten başını kaldırdı; öyle ki bunu 
görenlerin çoğu ona hayret etti. 

14 Refah ve sıkıntı, yaşam ve ölüm, yoksulluk ve 
zenginlik Rab'den gelir. 

15 Bilgelik, bilgi ve yasa anlayışı Rab'dendir; sevgi 
ve iyi işlerin yolu O'ndandır. 

16 Hata ve karanlığın başlangıcı günahkarlarla 
birlikte başladı; ve orada görkemle kötülük onlarla 
birlikte eskiyecek. 


17 Rabbin armağanı dindarların yanında kalır ve 
O'nun lütfu sonsuza dek refah getirir. 

18 İhtiyatlılığı ve kıskançlığıyla zenginleşenler 
vardır ve ödülünün payı ona aittir: 

19 Oysa o, "Rahat buldum ve artık sürekli olarak 
mallarımdan yiyeceğim" diyor, ama yine de 
kendisine ne zaman geleceğini ve bunları 
başkalarına bırakıp ölmesi gerektiğini bilmiyor. 

20 Antlaşmanıza sadık kalın, bu konuda bilgili olun 
ve işlerinizde yaşlanın. 

21 Günahkarların işlerine hayret etmeyin; ama 
Rab'be güvenin ve emeğinize sadık kalın; çünkü 
fakir bir adamı bir anda zengin etmek Rab'bin 
gözünde kolaydır. 

22 Rab'bin bereketi Tanrı'ya sadık olanın ödülüdür 
ve O, birdenbire bereketini artırır. 

23 "Hizmetimin ne faydası var?" demeyin. ve 
bundan sonra ne gibi güzel şeylere sahip olacağım? 
24 Yine, "Yeterince şeye sahibim ve çok şeye 
sahibim, bundan sonra ne kötülüğüm olacak?" 
demeyin. 

25 Bolluk gününde dertler unutulur; ve sıkıntı 
gününde artık refah anılmaz. 

26 Çünkü ölüm gününde bir adamı kendi yollarına 
göre ödüllendirmek Rab için kolaydır. 

27 Bir saatlik sıkıntı insana zevki unutturur ve 
sonunda yaptıkları ortaya çıkar. 

28 Ölümünden önce kimseyi kutsamaya karar 
vermeyin; çünkü bir adam çocuklarında tanınacaktır. 
29 Herkesi evine getirme; çünkü aldatıcı adamın 
çok treni vardır. 

30 Alınıp kafese kapatılan keklik nasılsa, kibirli 
kişinin yüreği de öyledir; ve bir casus gibi senin 
düşüşünü izliyor: 

31 Çünkü pusu kuruyor ve iyiyi kötüye çeviriyor; 
övgüye değer şeylerde suç sana yüklenecek. 

32 Bir ateş kıvılcımıyla bir yığın kor alevlenir; 
Günahkâr adam kan bekler. 

33 Kötü adama dikkat edin, çünkü o kötülük yapar; 
Sana kalıcı bir leke getirmesin diye. 

34 Bir yabancıyı evine kabul edersen, o seni 
rahatsız eder ve seni evinden çıkarır. 


BÖLÜM 12 


I İyilik yapacağın zaman bunu kime yaptığını bil; 
nimetlerin için sana teşekkür edilecek. 

2 Dindar adama iyilik yap, karşılığını bulursun; ve 
ondan olmasa bile, yine de En Yüce Olan'dan. 

3 Sürekli kötülükle meşgul olana ya da sadaka 
vermeyene iyilik gelemez. 

4 Dindar adama verin, günahkâra yardım etmeyin. 

5 Alçakgönüllü olana iyi davranın, fakat tanrı 
tanımayanlara vermeyin; ekmeğinizi esirgemeyin 
ve ona vermeyin, yoksa bu şekilde sizi alt eder; 


çünkü sahip olduğunuz tüm iyiliğe karşılık iki kat 
daha fazla kötülük alırsınız. ona yapıldı. 

6 Çünkü Yüceler Yücesi günahkarlardan nefret eder 
ve tanrısızlardan intikamını alacak ve onları büyük 
ceza gününden koruyacaktır. 

7 İyilere ver, günahkarlara yardım etme. 

8 Dost refahta tanınamaz, Düşman da sıkıntıda 
gizlenemez. 

9 İnsan refah içindeyken düşmanları üzülür, Ama 
sıkıntı içinde dost bile ayrılır. 

10 Düşmanına asla güvenme; çünkü demir nasıl 
paslanırsa, onun kötülüğü de öyledir. 

11 Her ne kadar alçakgönüllü davranıp çömelse de, 
yine de ona dikkat edin ve ona dikkat edin; ona 
sanki bir aynayı silmiş gibi davranacaksınız ve 
pasının tamamen silinmediğini bileceksiniz. 

12 Onu yanına koyma, yoksa o seni devirdiğinde 
senin yerine ayağa kalkar; sağ eline oturmasına da 
izin verme, yoksa senin yerine oturmaya çalışır ve 
sonunda sözlerimi hatırlarsın ve sen de buna 
batarsın. 

13 Yılan tarafından ısırılan büyücüye ya da vahşi 
hayvanlara yaklaşan birine kim acır? 

14 Öyleyse bir günahlıya giden ve günahlarıyla 
birlikte onunla birlikte murdar olana kim acır? 

15 Bir süre seninle kalacak, ama düşmeye başlarsan 
o da oyalanmayacaktır. 

16 Düşman dudaklarıyla tatlı konuşur, Ama 
yüreğinde seni çukura nasıl atacağını düşünür; 
gözleriyle ağlar, ama fırsat bulursa kanla doymaz. 
17 Eğer başına bir sıkıntı gelirse, onu ilk sen orada 
bulacaksın; ve sana yardım ediyormuş gibi görünse 
de, yine de seni zayıflatacaktır. 

18 Başını sallayacak, ellerini 
fısıldayacak ve yüzünü değiştirecek. 


çırpacak, çok 


BÖLÜM 13 


I1Zifte dokunan onunla kirlenecektir; ve gururlu bir 
adamla paydaşlığı olan, onun gibi olacaktır. 

2 Yaşadığın sürece kendine gücünün üstünde yük 
yükleme; ve senden daha kudretli ve daha zengin 
olanla paydaşlığın olmasın; çünkü çaydanlık ile 
toprak çömlek birbirine nasıl uyum sağlar? çünkü 
biri diğerine vurulursa kırılacaktır. 

3 Zengin adam kötülük yaptı ama yine de tehdit 
ediyor; yoksula haksızlık ediliyor ve onun da 
yalvarması gerekiyor. 

4 Eğer kendi çıkarı içinsen seni kullanır; ama hiçbir 
şeyin yoksa seni terk eder. 

5 Eğer bir şeyin varsa, seninle yaşayacak; evet, seni 
çıplak bırakacak ve buna üzülmeyecek. 

6 Sana ihtiyacı varsa seni aldatacak, yüzüne 
gülecek ve sana umut verecek; Seninle adil 
konuşacak ve şöyle diyecek: Ne istiyorsun? 


7 Ve seni iki veya üç kez kuruyana kadar, etleriyle 
seni utandıracak ve en sonunda sana gülerek 
küçümseyecek, daha sonra seni görünce terk edecek 
ve sana başını sallayacak. 

8 Neşeniz yüzünden aldanıp aldanmamaya dikkat 
edin. 

9 Eğer güçlü bir adam tarafından davet edilirsen, 
geri çekil; o seni daha çok davet edecektir. 

10 Ona baskı yapma, yoksa geri döndürülürsün; çok 
uzakta durma, unutulmayasın diye. 

11 Konuşmada ona eşit olmaya çalışmayın ve onun 
birçok sözlerine inanmayın: çünkü çok fazla 
iletişimle sizi ayartacak ve size gülümseyerek 
sırlarınızı ortaya çıkaracaktır: 

12 Ama o senin sözlerini acımasızca bir kenara 
bırakacak, sana zarar vermekten ve seni hapse 
atmaktan çekinmeyecek. 

13 Dikkat edin ve dikkatli olun, çünkü devrilme 
tehlikesiyle karşı karşıyasınız; bunları 
duyduğunuzda uykunuzda uyanın. 

14 Rab'bi tüm yaşamınız boyunca sevin ve 
kurtuluşunuz için O'na dua edin. 

15 Her hayvan benzerini sever ve her insan 
komşusunu sever. 

16 Bütün bedenler türlerine göre değişir ve insan 
benzerlerine yapışır. 

17 Kurdun kuzuyla ne ortaklığı var? günahkar da 
dindarlarla birlikte. 

18 Sırtlanla köpek arasında nasıl bir anlaşma var? 
ve zenginlerle fakirler arasında nasıl bir barış var? 
19 Yaban eşeği çölde aslanın avı olduğu gibi, 
zenginler de yoksulları yer. 

20 Gururlu kişi alçakgönüllülükten nefret ettiği gibi, 
Zengin de yoksuldan nefret eder. 

21 Düşmeye başlayan zengin, dostları tarafından 
kaldırılır; fakat düşen fakir, dostları tarafından 
uzaklaştırılır. 

22 Zengin bir adam düştüğünde, onun birçok 
yardımcısı vardır: Söylenmeyecek şeyler söyler, 
ama insanlar onu haklı çıkarır; fakir adam kaydı, 
ama yine de onu azarladılar; akıllıca konuştu ve 
yeri olamazdı. 

23 Zengin bir adam konuştuğunda herkes dilini 
tutar ve bakın, ne diyor, onu bulutlara kadar 
yüceltirler; fakat fakir konuşunca, 'Bu adam nedir?" 
derler. ve eğer tökezlerse, onu devirmeye yardım 
edecekler. 

24 Zenginlik günahı olmayan kişi için iyidir, 
yoksulluk ise tanrısızların ağzında kötüdür. 

25 İyiye de, kötüye de, insanın yüreği çehresini 
değiştirir; ve neşeli bir yürek neşeli bir çehre verir. 
26 Neşeli bir yüz, refah içindeki bir yüreğin 
belirtisidir; ve benzetmelerden ders çıkarmak 
yorucu bir zihin işidir. 


BÖLÜM 14 


I Ne mutlu ağzıyla kaymayan ve çok sayıda 
günahla batmayan adama. 

2 Ne mutlu vicdanı kendisini mahküm etmeyene ve 
Rab'be olan umudunu kaybetmeyene. 

3 Zenginlik cimriye yakışmaz; peki kıskanç adam 
parayı ne yapmalıdır? 

4 Kendi canını aldatarak toplayan, başkaları için de 
toplar, malını isyankarca harcar. 

5 Kendine kötülük eden, kime 
mallarından zevk almayacak. 

6 Kendini kıskanandan daha kötüsü yoktur; ve bu 
onun kötülüğünün bir karşılığıdır. 

7 Ve eğer iyilik yaparsa, bunu istemeden yapmış 
olur; ve sonunda kötülüğünü ilan edecek. 

8 Kıskanç adamın gözü kötüdür; yüzünü çeviriyor 
ve insanları hor görüyor. 

9 Açgözlü adamın gözü kendi payına doymaz; ve 
kötülerin kötülüğü onun ruhunu kurutur. 

10 Kötü göz ekmeğini kıskanır, Sofrasında cimrilik 
yapar. 

11 Oğlum, yeteneğine göre kendine iyilik yap ve 
Rab'be hakkını ver. 

12 Ölümün çok uzun sürmeyeceğini ve mezarla 
ilgili antlaşmanın sana gösterilmediğini unutma. 

13 Ölmeden önce arkadaşına iyilik yap ve 
yeteneğine göre elini uzatıp ona ver. 

14 Kendinizi iyi günlerden mahrum etmeyin ve iyi 
arzuların bir kısmının sizi aşmasına izin vermeyin. 

15 Çektiğin sancıları başkasına bırakmayacak mısın? 
ve işlerin kurayla mı paylaşılacak? 

16 Ver, al ve canını kutsallaştır; Çünkü kabirde 
lezzet aranmaz. 

17 Bütün beden bir elbise gibi eskir; çünkü 
başlangıçtan beri yapılan antlaşma şudur: Ölümle 
öleceksin. 

18 Kalın bir ağacın yeşil yapraklarından bazıları 
düşer, bazıları büyür; Etten ve kandan oluşan nesil 
de öyle; biri sona eriyor ve diğeri doğuyor. 

19 Her iş çürür ve tükenir; işçisi de kendisiyle 
birlikte gidecek. 

20 Hikmetle iyi şeyler düşünen ve anlayışıyla kutsal 
şeyler düşünen adama ne mutlu. 

21 Onun yollarını yüreğinde düşünen, onun sırlarını 
da anlayacaktır. 

22 Takip eden biri gibi onun peşinden gidin ve 
onun yollarında pusu kurun. 

23 Pencerelerinden gizlice giren, kapılarını da 
dinleyecektir. 

24 Evinin yakınında konaklayan, duvarlarına da bir 
iğne takacaktır. 

25 Çadırını onun yakınına kuracak ve iyi şeylerin 
bulunduğu bir pansiyonda konaklayacak. 


iyilik eder? 


26 Çocuklarını onun sığınağı altına koyacak ve 
onun dalları altında konaklayacak. 

27 Onun sayesinde sıcaktan korunacak ve onun 
görkeminde yaşayacak. 


BÖLÜM 15 


I Rab'den korkan iyilik yapar ve yasayı bilen onu 
elde eder. 

2 Ve onu bir anne gibi karşılayacak ve onu bir 
bakireden evli bir eş olarak kabul edecek. 

3 Onu anlayış ekmeğiyle besleyecek ve ona bilgelik 
suyunu içirecek. 

4 Onun üzerinde kalacak ve hareket ettirilmeyecek; 
ve ona güvenecek ve şaşırmayacak. 

5 Onu komşularından üstün kılacak ve cemaatin 
ortasında ağzını açacak. 

6 Sevinç ve mutluluk tacını bulacak ve kadın ona 
sonsuz bir ismi miras bırakacak. 

7 Ama aptal adamlar ona ulaşamayacak ve 
günahkarlar onu göremeyecek. 

8 Çünkü o gururdan uzaktır ve yalancı adamlar onu 
hatırlayamazlar. 

9 Günahkarın ağzından övgü yakışmaz, çünkü bu 
ona Rab tarafından gönderilmemiştir. 

10 Çünkü övgü bilgece söylenecek ve Rab onu 
zenginleştirecek. 

11 Sakın, "Rab yüzünden düştüm" deme; çünkü 
onun nefret ettiği şeyleri yapmamalısın. 

12 Sakın beni yanılttığını söyleme; çünkü onun 
günahkâr adama ihtiyacı yoktur. 

13 Rab her türlü iğrençlikten nefret eder; Allah'tan 
korkanlar onu sevmezler. 

14 Başlangıçtan beri insanı kendisi yarattı ve onu 
kendi öğütlerinin eline bıraktı; 

15 İsterseniz emirleri yerine getirin ve kabul 
edilebilir sadakati yerine getirin. 

16 Önüne ateşi ve suyu koydu; istersen elini uzat. 
17 İnsandan önce yaşam ve ölüm vardır, ve ona 
benzer bir şey verilip verilmeyeceği. 

18 Çünkü Rabbin bilgeliği büyüktür, 
sahibidir ve her şeyi görür: 

19 Ve gözleri kendisinden korkanların üzerindedir 
ve insanın her işini bilir. 

20 O, hiç kimseye kötülük yapmasını emretmediği 
gibi, hiç kimseye günah işleme izni de vermedi. 


kudret 


BÖLÜM 16 


I Çok sayıda yararsız çocuk arzulamayın, dinsiz 
oğullardan da keyif almayın. 

2 Çoğalsalar da, Rab korkusu onlarla birlikte 
olmadıkça, onlarla sevinmeyin. 

3 Onların canına güvenme ve kalabalıklarına saygı 
gösterme; çünkü adil olan binden iyidir; ve dinsiz 


çocuklara sahip olmaktansa, çocuksuz ölmek daha 
iyidir. 

4 Çünkü şehir anlayışlı biri tarafından doldurulacak; 
fakat kötülerin akrabaları hızla 1ssız kalacak. 

5 Bunun gibi birçok şeyi gözlerimle gördüm ve 
kulağım bunlardan daha fazlasını duydu. 

6 Tanrısızların topluluğunda ateş yakılacak; ve asi 
bir ulusta gazap ateşe verilir. 

7 Aptallıklarının gücüyle yıkılan eski devlere karşı 
sakinleşmedi. 

8 İkisi de Lut'un kaldığı yeri bağışlamadı, aksine 
gururlarından dolayı onlardan tiksindi. 

9 Günahlarıyla sürüklenip giden cehennem halkına 
acımadı: 

10 Ne de katı kalpleriyle bir araya toplanmış altı 
yüz bin piyade. 

11 Ve eğer kavm arasında inatçı biri varsa, onun 
cezasız kalması hayret vericidir; çünkü merhamet 
ve gazap onun yanındadır; bağışlayacak ve 
hoşnutsuzluğunu dile getirecek kudrete sahiptir. 

12 Merhameti büyük olduğu gibi ıslahı da öyledir; 
insanı işlerine göre yargılar 

13 Günahkar ganimetiyle kurtulamayacak; Ve 
dindarların sabrı boşa çıkmayacak. 

14 Her merhamet işine yer açın; çünkü herkes 
yaptığının karşılığını bulacaktır. 

15 Rab, Firavun'u tanımasın, güçlü işleri dünyaca 
bilinsin diye sertleştirdi. 

16 O'nun merhameti her canlıya açıktır; ve kararlı 
bir tavırla ışığını karanlıktan ayırmıştır. 

17 Sakın kendimi Rab'den gizleyeceğim deme; beni 
yukarıdan anacak kimse var mı? Bu kadar insan 
arasında anılmayacağım; çünkü ruhum bu kadar 
sonsuz sayıda yaratık arasında nedir? 

18 İşte, o ziyaret ettiğinde gökler, göklerin göğü, 
derinler, yer ve oradaki her şey hareket edecek. 

19 Rab onlara baktığında dağlar ve dünyanın 
temelleri de titreyecek. 

20 Hiçbir yürek bu şeyler üzerinde layıkıyla 
düşünemez; ve onun yollarını kim kavrayabilir? 

21 Bu, hiç kimsenin göremediği bir fırtınadır; 
çünkü eserlerinin çoğu saklıdır. 

22 Onun adaletinin işlerini kim ilan edebilir? ya da 
bunlara kim dayanabilir? çünkü onun antlaşması 
uzaktadır ve her şeyin yargılanması sonundadır. 

23 Anlamak isteyen boş şeyler düşünür; ve aptal 
adam, yanılgıya düşerek çılgınlıkları hayal eder. 

24 Oğlum, beni dinle, bilgi öğren ve sözlerimi 
yüreğinle işaretle. 

25 Öğretiyi ağırlıkla ortaya koyacağım ve bilgisini 
tam olarak bildireceğim. 

26 Rab'bin işleri başlangıçtan itibaren hükümle 
yapılır; ve onları yaptığı andan itibaren, bunların bir 
kısmını da elden çıkarmıştır. 


27 İşlerini sonsuza dek süsledi ve nesiller boyu 
onların şefi onun elindedir; ne çalışırlar, ne 
yorulurlar, ne de işlerinden vazgeçerler. 

28 Hiçbiri diğerine engel olamaz ve asla O'nun 
sözüne karşı gelmeyeceklerdir. 

29 Bundan sonra Rab yeryüzüne baktı ve onu 
bereketleriyle doldurdu. 

30 Onun yüzünü her çeşit canlıyla kapladı; ve yine 
oraya dönecekler. 


BÖLÜM 17 


I Rab yeryüzünden insanı yarattı ve onu tekrar 
oraya dönüştürdü. 

2 Onlara birkaç gün ve kısa bir süre ve oradaki 
şeyler üzerinde de yetki verdi. 

3 Kendi kendilerine güç verdi ve onları kendi 
benzeyişine göre yaptı. 

4 Ve tüm bedene insan korkusunu koydu ve ona 
hayvanlar ve kümes hayvanları üzerinde egemenlik 
verdi. 

5 Rab'bin beş işleminden faydalandılar ve altıncı 
sırada onlara anlayış kazandırdı ve yedinci 
konuşmada da bunların düşüncelerinin tercümanını 
verdi. 

6 Öğüt, dil, gözler, kulaklar ve yürek onlara 
anlamalarını sağladı. 

7 Ayrıca onları anlayış bilgisiyle doldurdu ve onlara 
iyiyi ve kötüyü gösterdi. 

8 İşlerinin büyüklüğünü onlara göstermek için 
gözünü onların yüreklerine dikti. 

9 Kendi işlerini anlayışla bildirsinler diye, onlara 
harika işleriyle sonsuza dek yücelik verdi. 

10 Ve seçilmişler O'nun kutsal adını övecekler. 

11 Bunun yanı sıra onlara miras olarak bilgi ve 
yaşam yasasını da verdi. 

12 Onlarla sonsuz bir 
hükümlerini onlara açıkladı. 
13 Gözleri O'nun yüceliğinin görkemini gördü, 
kulakları O'nun görkemli sesini duydu. 

14 Ve onlara dedi: Her türlü haksızlığa dikkat edin; 
ve herkese komşusu hakkında emir verdi. 

15 Onların yolları her zaman önündedir ve 
gözlerinden gizlenmeyecektir. 

16 Her insan gençliğinden beri kötülüğe eğilimlidir; 
taştan kalplere karşılık etli kalpler de yapamadılar. 
17 Çünkü bütün dünyadaki milletlerin paylaşımında 
her kavmin üzerine bir hükümdar atadı; ama İsrail 
Rabbin payıdır: 

18 İlk çocuğu olduğundan onu disiplinle besler ve 
ona sevgisinin ışığını vermek onu terk etmez. 

19 Bu nedenle onların bütün işleri onun önündeki 
güneş gibidir ve gözleri sürekli onların yolları 
üzerindedir. 


antlaşma yaptı ve 


20 Onların haksız işlerinden hiçbiri O'ndan gizli 
değildir, fakat bütün günahları Rab'bin önündedir. 
21 Fakat Rab lütufkâr olduğundan ve ustalığını 
bildiğinden onları ne bıraktı, ne de yüzüstü bıraktı; 
aksine onları bağışladı. 

22 Bir adamın sadakası onun için bir mühür gibidir 
ve o, insanın iyi işlerini gözbebeği gibi saklayacak 
ve oğullarına ve kızlarına tövbe edecektir. 

23 Sonra dirilecek, onları ödüllendirecek ve 
cezalarını başlarına ödeyecek. 

24 Fakat tövbe edenlerin geri dönmesini sağladı ve 
sabredemeyenleri teselli etti. 

25 Rab'be dönün ve günahlarınızı bırakın, duanızı 
O'nun önünde yapın ve daha az gücendirin. 

26 Tekrar Yüce Olan'a dönün ve kötülükten 
uzaklaşın; çünkü o, sizi karanlıktan sağlığın ışığına 
çıkaracak ve sizden şiddetle nefret edecektir. 

27 Diri olup şükredenlerin yerine, kabirde en yüce 
olana kim hamdeder? 

28 Şükran, var olmayan biri tarafından yok edilir 
gibi, ölümden yok olur; yaşayan ve yüreği sağlam 
olan, Rab'be övgüler sunacaktır. 

29 Tanrımız Rab'bin sevgisi ve 
kutsallıkla dönenlere karşı sevgisi 
büyüktür! 

30 Çünkü her şey insanda olamaz, çünkü insanoğlu 
ölümsüz değildir. 

31 Güneşten daha parlak olan nedir? yine de onun 
ışığı sönüyor; ve et ve kan kötülüğü hayal edecek. 
32 Yüksek göklerin gücünü görür; ve bütün insanlar 
toprak ve külden başka bir şey değildir. 


Kendisine 
ne kadar 


BÖLÜM 18 


I Genel olarak her şeyi sonsuza dek yaşayan O 
yarattı. 

2 Yalnızca Rab adildir ve O'ndan başkası yoktur. 

3 Avucunun içiyle dünyayı yönetir ve her şey onun 
iradesine itaat eder; çünkü o, kutsal şeyleri 
aralarındaki kutsal olmayanlardan ayıran gücüyle 
her şeyin Kralıdır. 

4 İşlerini bildirme yetkisini kime verdi? ve onun 
asil davranışlarını kim öğrenecek? 

5 Majestelerinin gücünü kim sayacak? ve onun 
merhametlerini kim bildirecek? 

6 Rab'bin harika işlerine gelince, onlardan hiçbir 
şey alınamaz, onlara hiçbir şey verilemez ve 
bunların temeli bulunamaz. 

7 İnsan işini bitirince başlar; Ve ayrıldığı zaman 
şüpheye düşer. 

8 İnsan nedir ve nereye hizmet eder? onun iyiliği 
nedir ve kötülüğü nedir? 

9 Bir insanın günlerinin sayısı en fazla yüz yıldır. 


10 Denizin yanında bir damla su, kumun yanında 
bir çakıl taşı gibidir; bin yılın sonsuzluk günlerine 
oranı da öyle. 

11 Bu nedenle Tanrı onlara karşı sabırlıdır ve 
üzerlerine merhametini yağdırır. 

12 Onların sonunun kötü olduğunu gördü ve anladı; 
bu nedenle şefkatini çoğalttı. 

13 İnsanın merhameti komşusunadır, ama Rab'bin 
merhameti tüm bedenin üzerindedir; sürüsünü bir 
çoban gibi azarlar, besler, öğretir ve yeniden getirir. 
14 Disiplin alan ve O'nun hükümlerinin titizlikle 
peşinde koşanlara merhamet eder. 

15 Oğlum, iyiliklerini lekeleme, bir şey verirken 
rahatsız edici sözler söyleme. 

16 Çiy sıcağı hafifletmez mi? bir kelime bir 
hediyeden daha iyidir. 

17 İşte, bir söz hediyeden daha iyi değil mi? ama 
ikisi de zarif bir adamla birlikte. 

18 Akılsız kişi kaba bir şekilde azarlar ve kıskançın 
armağanı gözleri yakar. 

19 Konuşmadan önce öğrenin ve hastalanırsanız 
ilaç kullanın. 

20 Yargılamadan önce kendini sına, ve ziyaret 
gününde merhamet bulacaksın. 

21 Hastalanmadan önce kendini alçalt ve günah 
işlediğinde tövbe et. 

22 Hiçbir şeyin adağınızı zamanında yerine 
getirmenize engel olmasına izin vermeyin ve 
aklanmak için ölüme kadar ertelemeyin. 

23 Dua etmeden önce hazırlanın; ve Rab'bi ayartan 
biri gibi olmayın. 

24 Sonunda olacak gazabı ve yüzünü çevireceği 
intikam zamanını düşünün. 

25 Yeterince paran olduğunda, açlık zamanını 
hatırla; ve zengin olduğunda, yoksulluğu ve 
yoksulluğu düşün. 

26 Sabahtan akşama kadar vakit değişir ve her şey 
Rabbin önünde çok geçmeden yapılır. 

27 Bilge adam her şeyden korkacak ve günah 
işlediği gün suçtan sakınacaktır; fakat aptal 
zamanına uymayacaktır. 

28 Anlayışlı her adam bilgeliği bilir ve onu bulan 
kişiyi övecektir. 

29 Söz konusunda anlayışlı olanlar, kendileri de 
bilge oldular ve güzel benzetmeler sundular. 

30 Arzularınızın peşinden gitmeyin, arzularınızdan 
uzak durun. 

31 Eğer canına, hoşuna giden arzuları verirsen, seni, 
sana iftira atan düşmanlarına alay konusu 
yapacaktır. 

32 Çok fazla neşeden zevk almayın ve bunun 
masrafına da bağlanmayın. 

33 Kesenizde hiçbir şey yokken, borç alıp ziyafet 
vererek dilenci olmayın; çünkü kendi canınız için 
pusuya yatacaksınız ve sizinle konuşulacak. 


BÖLÜM 19 


1 A'nın sarhoşluğa sürüklendiği çalışan adam 
zengin olmayacak; ve küçük şeyleri küçümseyen, 
yavaş yavaş düşecek. 

2 Şarap ve kadınlar anlayışlı erkekleri saptıracak; 
Fahişelere bağlanan kibirli olacak. 

3 Güveler ve solucanlar ona miras kalacak ve cesur 
bir adam götürülecek. 

4 Kredi vermekte acele eden hafif fikirlidir; ve 
günah işleyen kendi canına karşı suç işlemiş 
olacaktır. 

5 Kötülükten hoşlanan kişi mahkum edilecektir; 
fakat zevklere direnen, yaşamını taçlandıracaktır. 

6 Diline hakim olabilen, çekişmeden yaşar; ve 
gevezelikten nefret edenin kötülüğü daha az 
olacaktır. 

7 Sana söyleneni başkasına tekrar etme, aksi 
takdirde daha kötüsünü yaşamazsın. 

8Dostunuza da, düşmanınıza da, başka insanların 
hayatları (o hakkında (konuşmayın; ve eğer 
gücenmeden yapabiliyorsan, onları açıklama. 

9 Çünkü seni duydu ve gözlemledi; zamanı gelince 
senden nefret edecek. 

10 Bir söz işitmişsen, o da seninle birlikte ölsün; ve 
cesur ol, seni patlatmayacak. 

11 Çocuk doğuran kadın gibi, aptal da tek sözle acı 
çeker. 

12 Adamın uyluğuna saplanan ok gibidir, akılsızın 
karnına giren söz de öyledir. 

13 Arkadaşınıza, belki yapmamış olabileceğini, 
eğer yaptıysa bir daha yapmamasını öğütleyin. 

14 Arkadaşını uyar, belki söylememiştir; eğer 
söylediyse de bir daha söylemesin. 

15 Bir arkadaşınıza öğüt verin: Çoğu zaman bu bir 
iftiradır ve her hikayeye inanmayın. 

16 Sözünde kayan ama yüreğinde kaymayan biri 
var; Diliyle gücendirmeyen kimdir? 

17 Komşunu tehdit etmeden önce ona öğüt ver; ve 
öfkelenmeden Yüceler Yücesi'nin kanununa yer 
verin. 

18 Rab korkusu onun için kabul edilecek ilk 
adımdır ve bilgelik onun sevgisini kazanır. 

19 Rab'bin emirlerini bilmek yaşam öğretisidir; 
O'nu memnun eden şeyler yapanlar, ölümsüzlük 
ağacının meyvesini alacaklardır. 

20 Rab korkusu tam bir bilgeliktir; ve tüm 
bilgelikte yasanın uygulanması ve O'nun her şeye 
kadir olduğunun bilgisi vardır. 

21 Bir hizmetçi efendisine, "Senin istediğini 
yapmayacağım" derse; ancak daha sonra bunu 
yaparsa kendisini besleyeni kızdırır. 

22 Kötülüğün bilgisi bilgelik değildir, ne de 
günahkarların sağduyulu öğütleri hiçbir zaman. 


23 Kötülük var, iğrençlik de var; ve bilgelik isteyen 
bir aptal var. 

24 Anlayışı az olan ve Tanrı'dan korkan kişi, 
bilgeliği çok olan ve Yüceler Yücesi'nin yasasını 
çiğneyen kişiden daha iyidir. 

25 Çok ince bir kurnazlık var ve aynısı haksızlıktır; 
ve yargının ortaya çıkması için yana dönen biri var; 
ve hükmünü haklı çıkaran bilge bir adam vardır. 

26 Üzüntüyle başını öne eğen kötü bir adam var; 
ama içi hileyle doludur, 

27 Yüzünü çevirerek ve duymamış gibi yaparak; 
Tanınmadığı yerde, sen farkına bile varmadan sana 
kötülük yapacaktır. 

28 Ve eğer güç eksikliğinden dolayı günah işlemesi 
engellenirse, fırsat bulduğunda kötülük yapacaktır. 
29 Bir adamla karşılaştığınızda bakışından, 
anlayışlı olan ise yüzünden tanınabilir. 

30 Bir adamın kıyafeti, aşırı kahkahası ve yürüyüşü 
onun ne olduğunu gösterir. 
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I Hoş olmayan bir azarlama var: Yine bir adam 
dilini tutuyor ve o bilgedir. 

2 Gizlice öfkelenmektense, azarlamak çok daha 
iyidir; ve suçunu itiraf eden, incinmekten 
korunacaktır. 

3 Tedbir aldığın zaman tövbe etmen ne kadar iyidir! 
çünkü böylece kasıtlı günahtan kurtulursun. 

4 Bir hadımın bakirenin bekaretini bozma arzusu 
nasılsa; hükmü şiddetle infaz eden de öyledir. 

5 Biri vardır ki susar ve bilge bulunur; diğeri ise 
çok gevezelik ederek nefret uyandırır. 

6 Bazıları cevap veremeyeceği için dilini tutuyor, 
bazıları ise zamanını bilerek susuyor. 

7 Bilge adam fırsatı görene kadar dilini tutar; fakat 
geveze ve aptal zaman saymaz. 

8 Çok söz söyleyenden iğrenilecek; ve bu konuda 
yetkiyi eline alan kişiden nefret edilecektir. 

9 Kötü şeylerde iyi başarı gösteren bir günahkar 
vardır; ve kayba dönüşen bir kazanç var. 

10 Sana faydası olmayacak bir hediye var; Ve 
sevabı iki kat olan bir hediye vardır. 

11 Görkem yüzünden alçaltma var; ve alçak bir 
mevkiden başını kaldıran biri var. 

12 Az karşılığında çok şey satın alıp yedi kat 
ödeyen var. 

13 Bilge adam sözleriyle kendisini sevdirir; fakat 
akılsızların lütfu dökülecektir. 

14 Bir aptalın armağanı, ona sahip olduğunda sana 
hiçbir yarar sağlamaz; ne de kendi zorunluluğunu 
kıskanan kişi için henüz; çünkü o, tek bir karşılıkla 
çok şey almak ister. 


15 Az verir, çok azarlar; çığırtkan gibi ağzını açıyor; 
bugün borç verir, yarın tekrar ister; böyle birinden 
hem Tanrı hem de insan nefret eder. 

16 Aptal, 'Hiç arkadaşım yok, yaptığım tüm 
iyiliklere şükredemiyorum' diyor ve ekmeğimi 
yiyenler benim hakkımda kötü konuşuyor. 

17 Kaç kere ve kaç tanesi ona gülünecek kadar 
küçümsenecek! çünkü sahip olmanın ne demek 
olduğunu tam olarak bilmiyor; ve sanki kendisi 
yokmuş gibi her şey onun için birdir. 

18 Kaldırımda kaymak dille kaymaktan iyidir; 
böylece kötülerin düşüşü hızla gelecektir. 

19 Akıllı olmayanların ağzında her zaman mevsimi 
olmayan bir hikaye olacaktır. 

20 Hikmetli bir söz bir aptalın ağzından çıkınca 


reddedilir; oOçünkü zamanı geldiğinde bunu 
konuşmayacak. 
21 Yoksulluk nedeniyle günah işlemekten 


alıkonulanlar var; ve dinlenince sıkıntı çekmeyecek. 
22 Utangaçlıkla kendi canını yok eden ve 
başkalarını kabul ederek kendini alaşağı eden vardır. 
23 Utangaçlık yüzünden dostuna söz verir ve onu 
boşuna düşman yapar. 

24 Yalan insanda kötü bir lekedir, 
eğitimsizlerin ağzında sürekli olarak bulunur. 
25 Hırsız yalan söylemeye alışmış adamdan iyidir; 
ama ikisinin de mirası yok olacaktır. 

26 Yalancının tutumu onursuzdur ve utancı her 
zaman kendisindedir. 

27 Bilge adam sözleriyle kendini yüceltir; anlayışlı 
adam ise büyük adamları memnun eder. 

28 Toprağını işleyen, yığınını artıracaktır; ve büyük 
adamları memnun eden, kötülük için 
bağışlanacaktır. 

29 Hediyeler ve armağanlar bilgenin gözlerini kör 
eder, Ağzını azarlayamayacağı şekilde tıkar. 

30 Saklanan bilgelik ve biriktirilen hazine; ikisinin 
de ne yararı var? 

31 Hikmetini gizleyen adamdan 
ahmaklığını gizleyen adam daha iyidir. 
32 Rab'bi ararken gereken sabır, yaşamını rehbersiz 
sürdüren kişiden daha iyidir. 


fakat 


ziyade, 
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I Oğlum, günah mı işledin? Artık bunu yapmayın 
ve geçmiş günahlarınız için af dileyin. 

2 Günahtan yılanın yüzünden kaçar gibi kaçın; 
çünkü ona çok yaklaşırsanız, sizi ısırır; onun dişleri 
aslanın dişleri gibidir, insanların canlarını katleder. 
3 Her kötülük iki ucu keskin bir kılıç gibidir; 
yaraları iyileştirilemez. 

4 Korkutmak ve kötülük yapmak zenginliği boşa 
harcar; böylece kibirli adamların evi 1ssız kalır. 


5 Yoksulun ağzından çıkan dua Tanrı'nın kulağına 
ulaşır ve O'nun hükmü hızla gelir. 

6 Ayıplanmak istemeyen günahkarların yolundadır; 
ama Rab'den korkan yürekten tövbe edecektir. 

7 Güzel konuşan bir adam uzaklarda ve yakınlarda 
tanınır; ama anlayışlı bir adam ne zaman kayacağını 
bilir. 

8 Evini başkasının parasıyla yapan kişi, kendi 
mezarı için taş toplayan gibidir. 

9 Kötülerin topluluğu birbirine sarılı bir ip gibidir; 
ve onların sonu onları yok edecek ateş alevidir. 

10 Günahkarların yolu taşlarla düzlenir, Ama onun 
sonu cehennem çukurudur. 

11 Rab'bin yasasını koruyan, 
kazanır; ve Rab korkusunun 
bilgeliktir. 

12 Bilge olmayana öğretilmez; ama acıyı çoğaltan 
bir bilgelik vardır. 

13 Bilge adamın bilgisi sel gibi çoğalır; Öğütleri saf 
yaşam pınarı gibidir. 

14 Akılsızın içi kırık bir kap gibidir; Yaşadığı 
sürece elinde hiçbir bilgi kalmayacaktır. 

15 Becerikli bir adam hikmetli bir söz işitirse, onu 
övecek ve ona eklemeler yapacaktır; ama anlayışsız 
biri bunu duyar duymaz bu onun hoşuna gitmez ve 
onu arkasına atar. 

16 Akılsızın sözü yolda yük gibidir; Ama bilgenin 
dudaklarında lütuf bulunur. 

17 Cemaatteki bilge adamın ağzından soru sorarlar 
ve onun sözlerini yüreklerinde düşünürler. 

18 Ev yıkılırsa, akılsız için bilgelik de öyledir; ve 
bilge olmayanın bilgisi, anlamsız söz gibidir. 

19 Akılsızların öğretisi ayaklardaki pranga, sağ 
eldeki pranga gibidir. 

20 Aptal kahkahayla sesini yükseltir; ama bilge bir 
adam biraz gülümsemez. 

21 Öğrenmek bilge adam için altından bir süs 
eşyası ve sağ kolundaki bir bilezik gibidir. 

22 Akılsız adamın ayağı yakında komşusunun 
evinde olur; Ama tecrübeli adam ondan utanır. 
23Akılsız biri evin kapısından içeri bakar; ama iyi 
yetiştirilmiş olan dışarıda durur. 

24 Kapıda onu dinlemek kabalıktır; ama bilge adam 
bu utançtan dolayı üzülür. 

25 Konuşanların dudakları kendilerini 
ilgilendirmeyen şeyler söyleyecektir; fakat anlayışlı 
olanların sözleri terazide tartılacaktır. 

26 Aptalların yüreği ağzındadır; fakat bilgelerin 
ağzı yüreklerindedir. 

27 Tanrısız kişi Şeytan'a lanet ettiği zaman, kendi 
canına da lanet etmiş olur. 

28 Fısıldayan kendi canını kirletir ve yaşadığı her 
yerde nefret görür. 


onun anlayışını 
mükemmelliği 
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I Tembel adam pis bir taşa benzetilir ve herkes onu 
utandıracak şekilde tıslayacaktır. 

2 Tembel adam gübre yığınının pisliğine benzetilir; 
onu alan her adam elini sıkacaktır. 

3 Kötü yetiştirilmiş adam, kendisini doğuran 
babasının onursuzluğudur; ve onun kaybından 
akılsız bir kız doğar. 

4 Bilge kız kocasına miras getirir; ama dürüst 
olmayan bir şekilde yaşayan kız babasının 
ağırlığıdır. 

5 Cesur olan hem babasının hem de kocasının 
onurunu Oo zedeler; fakat (oikisi Ode Onu 
küçümseyeceklerdir. 

6 Mevsimi geçmiş bir hikaye yastaki müzik gibidir: 
ama bilgeliğin kırgınlıkları ve düzeltilmesi asla 
zaman aşımına uğramaz. 

7 Bir akılsıza ders veren kişi, çömlek parçalarını 
birbirine yapıştıran ve insanı derin bir uykudan 
uyandıran gibidir. 

8 Bir aptala masal anlatan, uykudaki biriyle 


konuşur; Hikayesini anlattığında, 'Ne oldu? diyecek. 


9 Çocuklar dürüst yaşarlarsa ve paraları varsa, 
ebeveynlerinin alçaklığını örteceklerdir. 

10 Fakat çocuklar kibirli davranarak, küçümseyerek 
ve (o bakımsızlıkla (akrabalarının o soyluluğunu 
lekeliyorlar. 

11 Ölüler için ağlayın, çünkü o ışığı kaybetmiştir; 
ve aptal için ağlayın, çünkü o anlayış ister; ölüler 
için daha az ağlayın, çünkü o rahattır; fakat aptalın 
hayatı ölümden beterdir. 

12 Ölen kişi için insanlar yedi gün yas tutar; ama 
bir aptal ve dinsiz bir adam için hayatının tüm 
günleri boyunca. 

13 Bir aptalla fazla konuşmayın ve anlayışsız olana 
gitmeyin; ondan sakının, yoksa sıkıntı yaşarsınız ve 
onun ahmaklıklarıyla asla kirlenmezsiniz; ondan 
ayrılın ve huzur bulursunuz ve asla delilikten 
rahatsız. 

14 Kurşundan daha ağır olan şey nedir? ve onun adı 
nedir, ama bir aptal mı? 

15 Kumu, tuzu ve bir yığın demiri taşımak, 
anlayışsız bir adamdan daha kolaydır. 

16 Binada kuşatılmış ve birbirine bağlanmış kereste 


sarsılarak çözülemeyeceği gibi, öğütle 
sağlamlaştırılan Oo yürek Ode hiçbir (ozaman 
korkmayacaktır. 


17 Anlama düşüncesi üzerine kurulu bir kalp, bir 
galerinin duvarına asılan güzel bir sıva gibidir. 

18 Yüksek bir yere konulan solgunlar asla rüzgâra 
karşı dayanamaz; aynı şekilde, bir aptalın 
hayalindeki korkak yürek hiçbir korkuya karşı 
duramaz. 


19 Gözünü acıtan gözyaşı döker; Yüreği acıtan ise 
bilgisini göstermek için yapar. 
20 Kuşlara taş atan onları 
azarlayan ise dostluğu bozar. 

21 Arkadaşına kılıç çeksen bile, yine de ümitsizliğe 
kapılma; çünkü iyiliğin geri dönüşü olabilir. 

22 Eğer dostuna karşı ağzını açtıysan korkma; 
çünkü azarlamak, gurur duymak, sırları açığa 
vurmak ya da hain bir yara vermek dışında bir 
uzlaşma olabilir; çünkü her dost bu şeyler yüzünden 
ayrılır. 

23 Yoksulluğunda komşuna sadık ol ki, refahına 
sevinesin; sıkıntılı zamanında ona sadık kal ki 
mirasında onunla birlikte mirasçı olasın; çünkü 
sıradan bir mülk her zaman küçümsenecek bir şey 
değildir. : ne de hayranlık duyulacak kadar aptalca 
olan zenginler. 

24 Fırının buharı ve dumanı ateşin önünde nasıl 
giderse; kan önünde çok aşağılayıcı. 

25 Dostumu savunmaktan utanmayacağım; ben de 
kendimi ondan saklamayacağım. 

26 Ve onun yüzünden bana bir kötülük gelirse, 
bunu duyan herkes ondan sakınacaktır. 

27 Aniden düşmeyeyim ve dilim beni mahvetmesin 
diye, ağzımın önüne kim nöbet tutacak ve 
dudaklarıma bilgelik mührünü koyacak? 


yıpratır; dostunu 
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I Ey Rab, Baba ve tüm yaşamım boyunca Vali, 
beni onların öğütlerine bırakma ve onlara uymama 
izin verme. 

2 Düşüncelerimin üzerine kırbaçları, Yüreğimin 
üzerine bilgelik disiplinini kim koyacak? beni 
bilgisizliklerimden esirgemesinler ve 
günahlarımdan geçmesinler: 

3 Yoksa cehaletim artmaz ve günahlarım beni 
mahvedecek kadar çoğalmaz ve düşmanlarımın 
önünde düşmem ve umudu senin merhametinden 
uzak olan düşmanım benim için sevinmesin. 

4 Ey Rab, Baba ve hayatımın Tanrısı, bana gururlu 
bir bakış atma, ama hizmetkarlarından her zaman 
kibirli bir tavırla yüz çevir. 

5 Boş umutları ve şehveti benden uzak tut; her 
zaman sana hizmet etmek isteyeni desteklersin. 

6 Ne midemin açgözlülüğü, ne de bedenin şehveti 
beni ele geçirmesin; ve kulunu bana küstah bir 
düşünceye teslim etme. 

7 Ey çocuklar, ağzın disiplinine kulak verin; onu 
koruyan asla dudaklarına alınmayacaktır. 

8 Günahkar kendi aptallığında kalacak; kötü 
konuşan da, kibirli de düşecek. 

9 Ağzını küfüre alıştırma; ne de Kutsal Olan'ın 
adını anmaya kalkışma. 


10 Çünkü sürekli dövülen bir hizmetçinin mavi 
işareti eksik olmayacağı gibi, sürekli olarak yemin 
eden ve Tanrı'nın adını anan da kusursuz 
olmayacaktır. 

II Çok küfür eden adam haksızlıkla dolacak ve 
veba evinden asla ayrılmayacak; eğer gücendirirse, 
günahı kendi üzerine olacaktır; ve eğer günahını 
kabul etmezse, iki kat suç işlemiş olacaktır; ve Boş 
yere yemin ederse suçsuz olmaz ama evi 
felaketlerle dolar. 

12 Ölüme bürünmüş bir söz var: Tanrı, Yakup'un 
mirasında bulunmasın; çünkü bütün bu şeyler 
tanrısal (kişilerden uzak olacak ve onlar 
günahlarında yuvarlanmayacaklar. 

13 Ağzınızı aşırı küfür etmek için kullanmayın, 
çünkü bunda günah sözü vardır. 

14 Büyük adamların arasında otururken babanı ve 
anneni hatırla. Onların önünde unutkan olma, 
böylece adetin gereği aptal durumuna düşersin, 
doğmamış olmayı dilersin ve doğduğun güne lanet 
ederler. 

15 Aşağılayıcı sözlere alışmış olan adam, yaşamı 
boyunca asla ıslah olmaz. 

16 İki tür adam günahı çoğaltır ve üçüncüsü gazap 
getirir: Sıcak bir zihin yanan bir ateş gibidir, 
tükenene kadar asla sönmez: Bedeninde bir fuhuş 
yapan, bir günahı tutuşturuncaya kadar asla durmaz. 
ateş. 

17 Fahişe için her ekmek tatlıdır, Ölene kadar 
bırakmaz. 

18 Evliliğini bozan adam yüreğinde şöyle diyor: 
Beni kim görüyor? Karanlıkla (kuşatılmış 
durumdayım, duvarlar beni kaplıyor ve kimse beni 
görmüyor; korkmaya ne gerek var? En Yüce olan 
günahlarımı hatırlamayacak: 

19 Böyle bir adam yalnızca insanların gözlerinden 
korkar ve Rab'bin gözlerinin güneşten on bin kat 
daha parlak olduğunu, insanların tüm yollarını 
gördüğünü ve en gizli kısımlarını göz önünde 
bulundurduğunu bilmez. 

20 O, her şeyi daha yaratılmadan önce biliyordu; 
böylece onlar mükemmelleştikten sonra hepsine 
baktı. 

21 Bu adam şehrin sokaklarında cezalandırılacak ve 
şüphelenmediği yere götürülecek. 

22 Kocasını bırakıp başkasından mirasçı getiren 
kadın için de aynı şey geçerli olacak. 

23 Öncelikle Yüce Olan'ın yasasına karşı geldi; 
ikincisi, kendi kocasına karşı suç işledi; üçüncüsü, 
zina yaparak fahişelik yapmış ve başka bir adamdan 
çocuk getirmiş. 

24Topluluğa çıkarılacak ve çocukları hakkında 
sorguya çekilecek. 

25 Çocukları kök salmayacak, dalları meyve 
vermeyecek. 


26 Anısını 
silinmeyecek. 
27 Ve geride kalanlar, Rab korkusundan daha iyi 
bir şey olmadığını ve Rab'bin emirlerine kulak 
vermekten daha tatlı bir şey olmadığını 
anlayacaklar. 

28 Rab'bin peşinden gitmek büyük bir yüceliktir ve 
O'nun tarafından kabul edilmek uzun bir yaşamdır. 


lanetli oObırakacak ve suçlaması 
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I Bilgelik kendini övecek ve halkının ortasında 
övünecek. 

2 Yüceler Yücesi'nin topluluğunda ağzını açacak ve 
onun gücünün önünde zafer kazanacak. 

3 Yüce Olan'ın ağzından çıktım ve dünyayı bir 
bulut gibi kapladım. 

4 Yüksek yerlerde oturdum ve tahtım bulutlu bir 
sütun üzerindedir. 

5 Bir tek ben göklerin çevresini 
Enginlerin derinliklerinde yürüdüm. 

6 Denizin dalgalarında, tüm yeryüzünde, her halkta 
ve her ulusta mülk sahibi oldum. 

7 Bütün bunlarla huzur aradım; ve kimin mirasına 
bağlı kalacağım? 

8 Böylece her şeyin Yaratıcısı bana bir emir verdi 
ve beni yaratan, çadırımı dinlendirip dedi: Konutun 
Yakup'ta, mirasın İsrail'de olsun. 

9 O beni başlangıçtan beri dünyadan önce yarattı ve 
asla başarısız olmayacağım. 

10 Kutsal çadırda onun önünde hizmet ettim; ve 
ben de Sion'a yerleştim. 

11 Aynı şekilde sevgili şehirde de bana huzur verdi 
ve Yeruşalim'de benim gücüm vardı. 

12 Ve Rab'bin mirasından pay alarak onurlu bir 
halk arasında kök saldım. 

13 Lübnan'da bir sedir ağacı gibi, 
dağlarında bir servi ağacı gibi yüceltildim. 
14 En-gaddi'de bir hurma ağacı gibi, Eriha'da bir 
gül fidanı gibi, güzel bir tarladaki güzel bir zeytin 
ağacı gibi yüceltildim ve su kenarında bir çınar 
ağacı gibi büyüdüm. 

15 Tarçın ve aspalathus gibi tatlı bir koku verdim 
ve en iyi mür, galbanum, oniks ve tatlı storaks gibi 
ve çadırdaki buhur dumanı gibi hoş bir koku verdim. 
16 Dallarımı terebentin ağacı gibi uzattım; dallarım 
onur ve lütuf dallarıdır. 

17 Asma nasıl hoş bir tat verdiyse, çiçeklerim de 
onur ve zenginliğin meyvesidir. 

18 Ben adil sevginin, korkunun, bilginin ve kutsal 
umudun annesiyim; bu nedenle, sonsuz olduğum 
için, onun adını taşıyan tüm çocuklarıma verildim. 
19 Beni arzulayan herkes yanıma gelin ve kendinizi 
meyvelerimle doldurun. 


dolaştım, 


Hermon 


20 Çünkü anılmam baldan tatlıdır, mirasım bal 
peteğinden daha tatlıdır. 

21 Beni yiyenler yine aç olacak, beni içenler yine 
susayacak. 

22 Bana itaat eden asla utanmayacak ve benim 
aracılığımla çalışanlar yanlış yapmayacaklar. 

23 Bütün bunlar, yüce Tanrı'nın antlaşma kitabıdır, 
hatta Musa'nın Yakup'un cemaatlerine miras olarak 
emrettiği yasadır. 

24 Rab'de güçlü olmamaktan çekinmeyin; öyle ki, 
sizi onaylasın, ona bağlansın; çünkü Her Şeye Gücü 
Yeten Rab yalnızca Tanrı'dır ve ondan başka 
Kurtarıcı yoktur. 

25 Yeni meyveler zamanında Phison ve Dicle gibi, 
her şeyi bilgeliğiyle doldurur. 

26 Hasat zamanında anlayışı Fırat gibi, Ürdün gibi 
çoğaltıyor. 

27 Bilgi öğretisinin ışık olarak ve bağ bozumu 
zamanında Geon olarak görünmesini sağlar. 

28 İlk adam onu tam olarak tanımıyordu; sonuncusu 
artık onu bulamayacak. 

29 Çünkü onun düşünceleri denizden daha üstündür 
ve öğütleri engin derinliklerden daha derindir. 

30 Ben de bir ırmaktan bir dere ve bahçeye giden 
bir kanal olarak çıktım. 

31 Dedim ki: En iyi bahçemi sulayacağım ve bahçe 
yatağımı bol bol sulayacağım; ve işte, derem ırmak 
oldu, ırmağım deniz oldu. 

32 Doktrini yine sabah gibi parlatacağım ve onun 
ışığını uzaklara göndereceğim. 

33 Öğretiyi yine de peygamberlik olarak yayacağım 
ve onu sonsuza dek tüm çağlara bırakacağım. 

34 Bakın, yalnızca kendim için değil, bilgelik 
arayan herkes için çalıştım. 


BÖLÜM 25 


I Üç şeyde güzelleştim ve hem Tanrı'nın hem de 
insanların önünde güzel durdum: Kardeşlerin birliği, 
komşuların sevgisi, uyumlu bir erkek ve kadın. 

2 Canım üç tür adamdan nefret ediyor ve onların 
yaşamasından çok rahatsız oluyorum: Kibirli fakir 
adam, yalancı zengin adam ve zina yapan yaşlı 
adam. 

3 Gençliğinde hiçbir şey toplamadıysan, bu yaşında 
nasıl bir şey bulabilirsin? 

4 Ah, ağarmış saçlar için ve eski insanların öğüt 
bilmesi için verilen hüküm ne kadar da güzeldir! 

5 Yaşlı adamların bilgeliği ve onurlu adamlara 
anlayış ve öğütler ne kadar güzeldir. 

6 Çok deneyim yaşlıların tacıdır ve Tanrı korkusu 
onların yüceliğidir. 

7 Yüreğimde mutlu olduğuna hükmettiğim dokuz 
şey var ve onuncusunu dilimle dile getireceğim: 


Çocuklarının o sevincini otaşıyan adam; ve 
düşmanının düşüşünü görecek kadar yaşayan kişi: 

8 Ne mutlu, anlayışlı bir kadınla birlikte yaşayan, 
dili kaymayan ve kendisinden daha değersiz bir 
adama hizmet etmeyen kişiye; 

9 Sağgörüyü bulan ve duyacak olanların kulaklarına 
konuşan ne mutlu: 

10 Ah, bilgeliği bulan ne kadar büyüktür! ama onun 
üstünde Rab'den korkan kimse yok. 

11 Fakat Rab'bin sevgisi her şeyi aydınlatır; onu 
tutan kişi nereye benzetilecektir? 

12 Rab korkusu onun sevgisinin başlangıcıdır ve 
iman O'na bağlanmanın başlangıcıdır. 

13 Bana her türlü belayı verin, ancak yürek vebası; 
ve her türlü kötülüğü, ancak bir kadın kötülüğü 
verin; 

14 Ve her türlü sıkıntı, benden nefret edenlerden 
gelen sıkıntı dışında; ve her türlü intikam, ancak 
düşmanların intikamı. 

15 Yılanın başının üzerinde baş yoktur; Düşmanın 
gazabından daha üstün bir gazap yoktur. 

16 Kötü bir kadınla ev tutmaktansa, bir aslan ve bir 
ejderhayla yaşamayı tercih ederim. 

17 Bir kadının kötülüğü onun yüzünü değiştirir, Ve 
çehresini çul gibi karartır. 

18 Kocası komşularının arasında oturacak; ve 
işitince acı bir şekilde iç çekecek. 

19 Bir kadının kötülüğünün yanında her kötülük 
çok azdır; günahkarın payı ona düşsün. 

20 Kumlu yola tırmanmak yaşlıların ayakları için 
olduğu gibi, sessiz bir adam için de sözlerle dolu bir 
kadın öyledir. 

21 Bir kadının güzelliği karşısında tökezlemeyin ve 
onu zevk için arzulamayın. 

22 Bir kadın kocasına destek olursa öfkeyle, 
küstahlıkla ve çok sitemle dolar. 

23 Kötü kadın cesaretini kırar, yüzünü asar ve 
yüreği yaralı olur; Sıkıntı içindeki kocasını teselli 
etmeyen kadın, elleri zayıf, dizleri zayıf hale getirir. 
24 Günahın başlangıcı kadından geldi ve hepimiz 
onun aracılığıyla ölüyoruz. 

25 Suya geçit vermeyin; ne de kötü bir kadın yurt 
dışına gitme özgürlüğüne sahip. 

26 Eğer istediğin gibi gitmezse, onu bedeninden 
ayır, ona bir boşanma belgesi ver ve bırak gitsin. 


BÖLÜM 26 


I Ne mutlu, erdemli bir karısı olan adama; çünkü 
onun günlerinin sayısı iki kat olacaktır. 

2 Erdemli bir kadın kocasına sevinir ve o da 
ömrünün yıllarını huzur içinde geçirecektir. 

3 İyi bir eş, Rab'den korkanlara verilecek iyi bir 
paydır. 


4 İster zengin ister fakir olsun, eğer Rab'be karşı iyi 
bir yüreği varsa, her zaman neşeli bir yüzle 
sevinecektir. 

5 Yüreğimin korktuğu üç şey var; Dördüncüsü ise 
çok korktum: Bir şehre iftira atılması, azgın bir 
kalabalığın bir araya toplanması ve asılsız ithamlar; 
bunların hepsi ölümden beterdir. 

6 Ama başka bir kadını kıskanan bir kadının 
yüreğindeki keder ve üzüntü, herkesle iletişim 
kuran dilin belasıdır. 

7 Kötü kadın, ileri geri sallanan bir boyunduruğa 
benzer; Onu tutan, sanki akrep tutmuş gibidir. 

8 Sarhoş bir kadın ve dışarıda bir at arabası büyük 
öfkeye neden olur ve kendi utancını gizlemez. 

9 Bir kadının fahişeliği kibirli bakışlarından ve göz 
kapaklarından anlaşılır. 

10 Eğer kızınız utanmazsa, aşırı özgürlükle kendini 
sömürmesin diye, onu dar bir yerde tutun. 

11 Küstah göze dikkat et; ve sana karşı gelirse 
şaşma. 

12 Susamış bir gezginin bir çeşme bulması gibi 
ağzını açacak ve yakınındaki her sudan içecek; her 
çitin yanına oturacak ve ok kılıfını her oka karşı 
açacak. 

13 Kadının lütfu kocasını sevindirir, Sağgörüsü ise 
onun kemiklerini semirtir. 

14 Sessiz ve sevgi dolu bir kadın Rab'bin bir 
armağanıdır; ve iyi eğitilmiş bir zihinden daha 
değerli hiçbir şey yoktur. 

15 Utangaç ve sadık bir kadın çifte lütuftur ve onun 
ölçülü zihnine değer verilemez. 

16 Güneşin yüksek göklerde doğması gibi; iyi bir 
eşin güzelliği de evinin düzeni içindedir. 

17 Kutsal şamdan üzerinde berrak bir ışık olduğu 
gibi; olgun yaştaki yüzün güzelliği de öyledir. 

18 Gümüş tabanlar üzerinde altın sütunlar olduğu 
gibi; sabit bir kalbi olan güzel ayaklar da öyle. 

19 Oğlum, yaşının çiçeğini sağlam tut; ve gücünü 
yabancılara verme. 

20 Bütün tarlada verimli bir ürün elde ettiğinde, onu 
kendi tohumunla ek, iyiliğine güven. 

21 Böylece, bıraktığın soyun, iyi bir soydan 
geldiklerine güvenerek, yüceltilecek. 

22 Fahişe tükürük sayılır; ama evli kadın kocası 
için ölüme karşı bir kuledir. 

23 Kötü adama kötü bir kadın pay olarak verilir; 
ama Rab'den korkan adama dindar bir kadın verilir. 
24 Namussuz kadın utancı küçümser; fakat dürüst 
kadın kocasına saygı duyar. 

25 Utanmaz kadın köpek sayılır; ama utanan kişi 
Rab'den korkacaktır. 

26 Kocasına hürmet eden kadın herkesten bilge 
sayılacaktır; ama gururuyla onu küçük düşüren 
herkesten dinsiz sayılacaktır. 


27 Düşmanları kovmak için bağıran ve azarlayan 
bir kadın aranacak. 

28 Yüreğimi üzen iki şey var; ve üçüncüsü beni 
kızdırıyor: Yoksulluk çeken bir savaş adamı; ve 
belirlenmemiş anlayışlı adamlar; ve doğruluktan 
günaha dönen; Rab böyle birini kılıç için hazırlar. 
29 Tüccar yanlış yapmaktan kendini alıkoyamaz; ve 
bir seyyar satıcı günahtan kurtulamayacak. 


BÖLÜM 27 


I Birçoğu küçük bir mesele yüzünden günah işledi; 
Bolluk arayan gözlerini başka yöne çevirir. 

2 Taşların birleşim yerleri arasına çivi nasıl sımsıkı 
saplanırsa; günah da satın alma ile satma arasında 
sıkışıp kalır. 

3 Bir kişi Rab korkusuna sıkı sıkıya bağlı kalmazsa, 
evi yakında yıkılacaktır. 

4 Nasıl ki elek ile elenirse, artıklar kalır; yani 
insanın konuşmasındaki pislik. 

5 Fırın çömlekçinin kaplarını kanıtlar; yani insanın 
imtihanı onun muhakemesindedir. 

6 Meyve, ağacın işlenmiş olup olmadığını bildirir; 
insanın kalbindeki kibrin ifadesi de öyledir. 

7 Kimseyi konuşmasını duymadan övmeyin; çünkü 
bu insanların sınavıdır. 

8 Eğer doğruluğun peşinden gidersen, onu alacaksın 
ve ona görkemli, uzun bir kaftan gibi giydireceksin. 
9 Kuşlar da benzerlerine başvuracak; onun üzerinde 
pratik yapanlara gerçek de aynı şekilde geri 
dönecektir. 

10 Aslan avını nasıl pusuya koyarsa, kötülük 
yapanlar için günah işleyin. 

11 Tanrı'ya sadık bir adamın sözleri her zaman 
bilgecedir; ama bir aptal ay gibi değişir. 

12 Eğer boşboğazlardansan, vakite uy; ama sürekli 
olarak anlayışlı insanlar arasında olun. 

13 Aptalların sözleri sıkıcıdır ve onların eğlencesi 
günahın sefahatidir. 

14 Çok yemin edenin konuşması tüyleri diken diken 
eder; kavgaları insanın kulaklarını tıkamasına neden 
oluyor. 

15 Gururluların çekişmesi kan döker, İftiraları 
kulaklara ağır gelir. 

16 Sırları keşfeden itibarını kaybeder; ve asla aklına 
uygun bir arkadaş bulamayacaktır. 

17 Arkadaşını sev ve ona sadık kal; ama eğer onun 
sırlarına ihanet edersen, bir daha onun peşinden 
gitme. 

18 Çünkü adam düşmanını nasıl yok ettiyse; 
böylece komşunun sevgisini de kaybettin. 

19 Elinden kuşun uçmasına izin veren biri gibi, 
komşunu da öyle salıverdin ve onu bir daha 
alamayacaksın 


20 Artık onun peşinden gitmeyin, çünkü o çok 
uzakta; tuzaktan kaçmış bir karaca gibidir. 

21 Yaraya gelince, o da sarılabilir; ve sövmeden 
sonra barışılabilir; fakat sırlara ihanet edenin 
umudu yoktur. 

22 Göz kırpan kötülük yapar; Onu tanıyan ondan 
ayrılır. 

23 Sen oradayken tatlı tatlı konuşacak ve sözlerine 
hayran kalacak; ama sonunda ağzını kıvırıp 
sözlerine iftira atacak. 

24 Birçok şeyden nefret ettim ama onun gibisi yok; 
Çünkü Rab ondan nefret edecek. 

25 Kim yüksek bir yere taş atarsa, onu kendi başına 
atmış olur; ve aldatıcı bir vuruş yaralar açacaktır. 

26 Çukur kazan oraya düşecek; tuzak kuran da 
oraya götürülecek. 

27 Kötülük yapanın başına bela gelecektir ve o, 
bunun nereden geldiğini bilemeyecektir. 

28 Alay ve sitem kibirlilerdendir; ama intikam aslan 
gibi onları pusuda bekleyecek. 


29 Doğruların düşüşüne sevinenler tuzağa 
düşürülecek; ve ölmeden önce onları ıstırap 
tüketecek. 


30 Kötülük ve gazap, bunlar bile iğrençtir; ve 
günahkâr adam her ikisine de sahip olacaktır. 


BÖLÜM 28 


I İntikam alan, Rab'den intikam alır ve günahlarını 
mutlaka hatırlayacaktır. 

2 Komşunun sana verdiği zararı bağışla; böylece 
dua ettiğinde senin günahların da bağışlanacaktır. 

3 Bir adam diğerine karşı nefret besliyor ve Rab'den 
bağışlanma mı diliyor? 

4 Kendisine benzeyen adama merhamet etmez; ve 
kendi günahlarının bağışlanmasını ister mi? 

5 Eğer etten başka bir şey olmayan kişi nefret 
besliyorsa, kim onun günahlarının bağışlanmasını 
diler? 

6 Sonunu hatırla ve düşmanlığa son ver; 
Yolsuzluğu ve ölümü hatırlayın ve emirlere uyun. 

7 Emirleri hatırlayın ve komşunuza kötülük 
yapmayın; En Yüce Olan'ın antlaşmasını hatırlayın 
ve cehalete göz kırpın. 

8 Kavgadan kaçın, günahlarınızı azaltırsınız; çünkü 
öfkeli adam çekişmeyi alevlendirir, 

9 Günahlı adam dostlarını tedirgin eder, Barış 
içinde olanların arasında tartışma çıkarır. 

10 Ateş nasılsa öyle yanar; ve insanın kuvveti 
nasılsa, öfkesi de öyledir; ve zenginliğine göre 
öfkesi artıyor, Mücadele edenler ne kadar güçlü 
olursa, o kadar alevlenirler. 

11 Aceleci çekişme ateş yakar; Aceleci kavga kan 
döker. 


12 Kıvılcımı üflersen yanar; üzerine tükürürsen 
söner; ve bunların ikisi de senin ağzından çıkar. 

13 Fısıldayana ve iki dilli olana lanet oku; çünkü 
bunlar barış içinde olanların çoğunu yok etti. 

14 Gıybet eden bir dil birçoklarını tedirgin etti ve 
onları ulustan ulusa sürdü; güçlü şehirleri yıktı ve 
büyük adamların evlerini yıktı. 

15 Gıybet eden bir dil erdemli kadınları kovdu ve 
onları emeklerinden mahrum etti. 

16 Kim buna kulak verirse asla huzur bulamayacak 
ve asla huzur içinde yaşamayacaktır. 

17 Kırbaç vuruşu ette iz bırakır; fakat dil vuruşu 
kemikleri kırar. 


18 Birçoğu kılıçtan geçirildi; fakat dilden 
düşenlerin sayısı çok değil. 

19 Ne güzel onun zehriyle (o korunan; 
boyunduruğunu çekmemiş ve onun bağlarına 
bağlanmamıştır. 

20 Çünkü onun boyunduruğu demir bir 


boyunduruktur ve onun bantları tunç çemberlerdir. 
21 Onun ölümü kötü bir ölümdür; kabir ondan daha 
iyidir. 

22 Tanrı'dan 
kuramayacak ve 
yakılmayacaklar. 
23 Rab'bi terk edenler oraya düşecek; ve onların 
içinde yanacak ve sönmeyecek; üzerlerine aslan 
gibi gönderilecek ve onları leopar gibi yiyip 
bitirecek. 

24 Bak, mülkünü dikenlerle çevrele, gümüşünü ve 
altınını bağla, 

25 Ve sözlerini terazide tart ve ağzına bir kapı ve 
sürgü yap. 

26 Sakın yanından kayma, yoksa pusuda bekleyenin 
önünde düşmezsin. 


egemenlik 
aleviyle 


üzerinde 
onun 


korkanlar 
onlar 


BÖLÜM 29 


I Merhametli olan komşusuna borç verir; ve elini 
güçlendiren emirleri yerine getirir. 

2 Komşuna ihtiyacı olduğu zamanda borç ver ve 
zamanı geldiğinde komşuna borcunu tekrar öde. 

3 Sözünü tut ve ona sadakatle davran, böylece her 
zaman ihtiyacın olan şeyi bulursun. 

4 Birçokları kendilerine bir şey ödünç verildiğinde 
onu bulduklarını zannederek kendilerine yardım 
edenleri sıkıntıya soktular. 

5 Onu alana kadar bir adamın elini öpecek; ve 
komşusunun parası için itaatkar bir şekilde 
konuşacaktır; ancak borcunu ödemesi gerektiğinde, 
süreyi uzatacak, üzüntü dolu sözlerle karşılık 
verecek ve zamandan şikayet edecektir. 

6 Eğer galip gelirse, yarısını bile alamayacak ve 
onu bulmuş gibi sayacaktır; yoksa, onu parasından 
mahrum etmiş ve ona sebepsiz bir düşman 


edinmiştir; ona lanetler yağdırarak ve korkuluklar; 
ve şerefi karşılığında ona rezillik ödeyecek. 

7 Bu nedenle birçok kişi, dolandırılma korkusuyla 
başkalarının kötü davranışları için borç vermeyi 
reddetti. 

8 Yine de yoksul bir adama karşı sabırlı ol ve ona 
merhamet göstermekte gecikme. 

9 Emir uğruna yoksullara yardım edin ve 
yoksulluğu nedeniyle onu geri çevirmeyin. 

10 Paranı kardeşin ve arkadaşın için kaybet ve onun 
bir taşın altında paslanıp kaybolmasına izin verme. 
11 Hazineni Yüceler Yücesi'nin emirlerine göre 
sakla, o sana altından daha fazla kâr getirecektir. 

12 Sadakaları ambarlarınıza kapatın; bu sizi her 
türlü sıkıntıdan kurtaracaktır. 

13 Senin için düşmanlarına karşı güçlü bir 
kalkandan ve güçlü bir mızraktan daha iyi 
savaşacaktır. 

14 Dürüst adam komşusuna kefil olur; fakat küstah 
olan onu terk eder. 

15 Kefilinin dostluğunu unutma; çünkü o senin 
uğruna canını verdi. 

16 Günahkar kefilinin iyi 
kaldırır: 

17 Ve nankör bir zihne sahip olan, kendisini 
kurtaran kişiyi tehlikede bırakacaktır. 

18 Kefalet pek çok iyi durumu yok etti ve onları 
denizin dalgası gibi sarstı; güçlü adamları 
evlerinden kovdu, böylece yabancı uluslar arasında 
dolaştılar. 

19 Rabbin emirlerini çiğneyen kötü adam kefaletle 
karşı karşıya kalacaktır; ve başkalarının işlerini 
kazanç için üstlenip takip eden de davalara 
düşecektir. 

20 Gücünüz ölçüsünde komşunuza yardım edin ve 
kendinizin de aynı duruma düşmemesine dikkat 
edin. 

21 Yaşam için en önemli şey su, ekmek, giysi ve 
utancı örtecek bir evdir. 

22 Yoksul bir adamın kötü bir kulübedeki yaşamı, 
başka bir adamın evindeki güzel yemekten daha 
iyidir. 

23 Az olsun, çok olsun, evinin sitemini duymamana 
razı Ol. 

24 Çünkü evden eve dolaşmak çok kötü bir hayattır; 
çünkü yabancı olduğun yerde ağzını açmaya cesaret 
edemezsin. 


durumunu ortadan 


25 Eğlendireceksin, ziyafet çekeceksin, ama 
teşekkür O(oetmeyeceksin; oüstelik oOacı sözler 
duyacaksın: 


26 Gel, ey yabancı, bir sofra hazırla ve hazırladığın 
yiyeceklerden beni besle. 

27 Ey yabancı, onurlu bir adama yer ver; erkek 
kardeşim barınmaya geliyor ve benim evime 
ihtiyacım var. 


28 Anlayışlı bir adam için bunlar ağırdır; evin 
azarlanması ve borç verenin sitem edilmesi. 


BÖLÜM 30 


I Oğlunu seven, sonunda onunla sevinsin diye ona 
sık sık değneği dokundurur. 

2 Oğlunu cezalandıran kişi onunla sevinecek ve 
tanıdıkları arasında da onunla sevinecek. 

3 Oğluna ders veren, düşmanı üzer; Dostlarının 
önünde de onunla sevinir. 

4 Babası ölse de sanki ölmemiş gibi; çünkü 
arkasında kendisine benzeyen birini bıraktı. 

5 Yaşarken onu gördü ve sevindi; öldüğünde ise 
üzülmedi. 

6 Arkasında, düşmanlarına karşı intikam alacak, 
dostlarına iyiliğin karşılığını verecek birini bıraktı. 

7 Oğluna çok fazla önem veren onun yaralarını 
saracaktır; ve her ağlamada bağırsakları rahatsız 
olacaktır. 

8 Kırılmayan at inatçı olur; Kendi başına bırakılan 
çocuk ise inatçı olur. 

9 Çocuğunuzu okşarsanız sizi korkutur; onunla 
oynarsanız sizi ağırlaştırır. 

10 Onunla birlikte gülme, yoksa ona üzülürsün, 
yoksa sonunda dişlerini gıcırdatmazsın. 

11 Gençliğinde ona özgürlük tanımayın ve 
çılgınlıklarına göz kırpmayın. 

12 Gençken boynunu eğ ve çocukken onu 
yanlarından döv ki, inatçılık yapmasın ve sana 
itaatsizlik etmesin ve bu yüzden yüreğine üzüntü 
getirmesin. 

13 Oğlunu cezalandır ve onu çalıştırmaya zorla, 
yoksa onun ahlaksız davranışı sana suç teşkil etmez. 
14 Bedeni dertli olan zengin adamdan, sağlam ve 
kuvvetli olan fakir adam daha iyidir. 

15 Sağlık ve iyi bir vücut her şeyin üstünde altındır 
ve güçlü bir beden sonsuz zenginliğin üzerindedir. 
16 Sağlam bir bedenin üzerinde zenginlik, yüreğin 
sevincinin üzerinde sevinç yoktur. 

17 Ölüm, acı bir yaşamdan ya da sürekli hastalıktan 
iyidir. 

18 Kapalı bir ağzın üzerine dökülen ince yiyecekler, 
mezarın üzerine konulan et yığınları gibidir. 

19 Bir puta sunulan sunu ne işe yarar? çünkü ne 
yiyebilir, ne de koklayabilir; Rab'bin zulmüne 
uğrayan da öyledir. 

20 Bir bakireyi kucaklayıp iç çeken bir hadım gibi, 
gözleriyle görüyor ve inliyor. 

21 Zihninizi ağırlığa teslim etmeyin ve kendi 
öğüdünüzle kendinizi sıkıntıya sokmayın. 

22 Yüreğin sevinci insanın yaşamıdır ve insanın 
sevinci ömrünü uzatır. 


23 Kendi canını sev ve yüreğini teselli et, üzüntüyü 
senden uzaklaştır; çünkü üzüntü birçoklarını 
öldürdü ve bunda hiçbir yarar yok. 

24 Kıskançlık ve öfke ömrü kısaltır, Dikkat ise 
yaşlanmayı vaktinden önce getirir. 

25 Neşeli ve iyi bir yürek, yemeğine ve 
beslenmesine dikkat eder. 


BÖLÜM 31 


I Zenginliğe dikkat etmek bedeni tüketir ve ona 
gösterilen özen uykuyu uzaklaştırır. 

2 Acı veren bir hastalığın uykuyu böldüğü gibi, 
dikkatli bakmak da insanı uyutmaz. 

3 Zenginlerin bir araya toplanmasında zenginlerin 
büyük emeği vardır; Dinlendiğinde ise nefisleriyle 
dolar. 

4 Yoksul kendi yoksul 
ayrıldığında ise hâlâ muhtaçtır. 
5 Altını seven aklanmayacaktır ve yolsuzluğun 
peşinden giden ona yeter. 

6 Altın birçoklarını mahvetti ve onların yok oluşu 
da oldu. 

7 Bu, ona kurban verenler için bir tökezleme taşıdır 
ve her aptal onunla birlikte götürülecektir. 

8 Kusursuz bulunan ve altının peşine düşmeyen 
zengine ne mutlu. 

9 O kim? ve biz ona mübarek diyeceğiz; çünkü 
kavmi arasında harika şeyler yaptı. 

10 Kim bununla sınandı ve kusursuz bulundu? o 
zaman bırakın zafer kazansın. Kim gücendirebilir 
ve gücendirmedi? Yoksa kötülük yaptın da 
yapmadın mı? 

Il Malları belirlenecek ove 
sadakalarını beyan edecek. 

12 Bereketli bir sofrada oturuyorsanız, açgözlü 
olmayın ve 'Onda çok et var' demeyin. 

13 Kötü gözün kötü bir şey olduğunu unutmayın; 
ve gözden daha kötü yaratılmış ne olabilir? bu 
nedenle her fırsatta ağlar. 

14 Elini baktığı yere uzatma ve onunla birlikte 
tabağın içine sokma. 

15 Komşunu kendi başına yargılama; ve her konuda 
sağduyulu ol. 

16 Önüne konulanları insan gibi ye; ve senden 
nefret edilmemesi için notu yut. 

17 Görgü kuralları uğruna önce bırakın; ve 
doyumsuz olmayın, yoksa gücenirsiniz. 

18 Birçoklarının arasında oturduğunuzda, ilk önce 
elinizi uzatmayın. 

19 İyi yetiştirilmiş bir adam için çok az şey 
yeterlidir ve o, yatağına rüzgarı eksik etmez. 

20 Sağlıklı uyku ölçülü yemekle gelir: Erken kalkar 
ve aklı başındadır; ama izlemenin acısı, asabilik ve 
karın sancıları doyumsuz bir adamdadır. 


mülkünde çalışır; 


cemaat Onun 


21 Ve eğer yemek zorunda kaldıysan, kalk, dışarı 
çık, kus ve dinlen. 

22 Oğlum, beni dinle ve beni küçümseme; sonunda 
sana söylediğim gibi olduğunu göreceksin; bütün 
işlerinde hızlı ol, böylece sana hiçbir hastalık 
gelmeyecek. 

23 Kim etinden cömert davranırsa, insanlar onun 
hakkında olumlu konuşacaktır; ve onun iyi ev 
idaresi raporuna inanılacak. 

24 Fakat etinde cimri olana karşı bütün şehir 
mırıldanacak; oOove onun cimriliğine (odair 
tanıklıklardan şüphe edilmeyecektir. 

25 Yiğitliğini şarapta gösterme; çünkü şarap pek 
çok kişiyi yok etti. 

26 Fırın, daldırarak kenarı kanıtlar; kibirlilerin 
yüreklerini sarhoşlukla şarap da öyle yapar. 

27 Şarap, ölçülü içilirse, insan için hayat kadar 
güzeldir; o halde, şarapsız bir adam için hayat nedir? 
çünkü erkekleri memnun etmek için yapıldı. 

28 Ölçülü ve mevsiminde içilen şarap yüreğe neşe, 
zihne neşe verir; 

29 Fakat aşırı sarhoş şarap, kavga ve münakaşayla 
zihne burukluk verir. 

30 Sarhoşluk ahmağın öfkesini gücendirinceye 
kadar artırır; Gücünü azaltır ve yaralar açar. 

31 Komşunu şaraptan dolayı azarlama, ve neşesiyle 
onu küçümseme; ona kibirli sözler söyleme, ve onu 
içmeye teşvik ederek ona baskı yapma. 


BÖLÜM 32 


I Eğer bir şölen düzenlersen, kendini öne çıkarma, 
geri kalanlardan biri gibi onların arasında ol; onlara 
özenle bakın ve oturun. 

2 Ve tüm görevini yerine getirdiğinde, onlarla 
eğlenmek için yerini al ve bayramı iyi düzenlediğin 
için bir taç al. 

3 Konuş, sen yaşlısın, çünkü bu sana yakışır, ama 
sağduyulu davran; ve müziği engellemeyin. 

4 Müzisyenin olduğu yere söz dökmeyin ve 
zamanın ötesinde bilgelik ortaya koymayın. 

5 Şarap ziyafetindeki müzik konseri, altına kakılmış 
çıban mührüne benzer. 

6 Altın bir işçiliğe yerleştirilmiş zümrüdün mührü 
nasılsa, hoş şarapla birlikte gelen müziğin melodisi 
de öyledir. 

7 Eğer ihtiyacın varsa konuş genç adam; ama yine 
de sana iki kere sorulduğunda hemen hemen. 

8 Konuşmanız kısa olsun, az sözle çok şey anlatsın; 
Bilen ama yine de dilini tutan biri gibi ol. 

9 Eğer büyük adamların arasındaysan, kendini 
onlarla eşit tutma; ve eski adamlar yerinde 
olduğunda çok fazla kelime kullanmayın. 

10 Gök gürültüsü şimşek çakmadan önce; ve 
utanmış bir adamın önünde iyilik yapılacak. 


11 Erken kalkın ve sonuncu olmayın; ama 
gecikmeden seni eve götüreceğim. 

12 Orada vakit geçir ve istediğini yap; ama kibirli 
sözlerle günah işleme. 

13 Ve bu şeyler için seni yaratan ve seni iyi şeylerle 
dolduran Tanrı'yı kutsa. 

14 Rab'den korkan, disiplinini alacaktır; ve onu 
erken arayanlar lütuf bulacaklar. 

15 Yasayı arayan onunla dolacaktır; ama ikiyüzlü 
bundan rahatsız olacaktır. 

16 Rab'den korkanlar yargılanacak ve adaleti bir 
ışık gibi tutuşturacaklar. 

17 Günahlı adam azarlanmaz, ama kendi isteğine 
göre bir mazeret bulur. 

18 Öğüt veren düşünceli davranır, ama tuhaf ve 
gururlu bir adam, kendi başına öğüt almadan 
hareket etse bile korkudan yılmaz. 

19 Öğüt almadan hiçbir şey yapmayın; ve bunu bir 
kez yaptıktan sonra tövbe etme. 

20 Düşebileceğiniz bir yola girmeyin ve taşların 
arasında tökezlemeyin. 

21 Açıkça kendinize güvenmeyin. 

22 Ve kendi çocuklarından sakın. 

23 Her iyi işte kendi canına güven; Çünkü bu, 
emirlerin yerine getirilmesidir. 

24 Rab'be iman eden, bu buyruğa kulak verir; ve 
ona güvenen asla daha kötüsüyle karşılaşmayacak. 


BÖLÜM 33 


I Rab'den korkanın başına kötülük gelmeyecek; 
ama yine de ayartılarak onu kurtaracak. 

2 Bilge adam yasadan nefret etmez; Fakat orada 
münafık olan, fırtınaya yakalanmış gemi gibidir. 

3 Anlayışlı adam yasaya güvenir; ve kanun ona bir 
kehanet gibi sadıktır. 

4 Ne söyleyeceğinizi hazırlayın, o böylece 
dinleneceksiniz; ve talimatları bağlayın ve sonra 
cevap verin. 

5 Akılsızın yüreği çember gibidir; ve düşünceleri 
yuvarlanan bir dingil ağacı gibidir. 

6 Aygır atı alaycı bir dost gibidir; Üzerine oturan 
herkesin altına kişner. 

7 Yılın her gününün tüm ışığı güneşten geldiğinden, 
neden bir gün diğerinden üstündür? 

8 Rab'bin bilgisi sayesinde bunlar ayırt edildi; O 
mevsimleri ve bayramları değiştirdi. 

9 Bazıları için önemli günler yarattı ve onları 
kutsadı, bazıları ise sıradan günler yaptı. 

10 Ve bütün insanlar topraktandır ve Adem de 
topraktan yaratılmıştır: 

11 Rab onları pek çok bilgiyle böldü ve yollarını 
çeşitlendirdi. 


12 Onlardan bazılarını kutsadı ve yüceltti, bazılarını 
kutsadı ve kendine yaklaştırdı; ama bazılarını 
lanetledi, alçalttı ve yerlerinden döndü. 

13 Kil, çömlekçinin elinde olduğu gibi, onu kendi 
isteğine göre biçimlendirmek için olduğu gibi, insan 
da, ona en iyi şekilde vermek için kendisini yapanın 
elindedir. 

14 İyilik kötülüğe, yaşam ölüme karşıdır, dindar 
günahkâra karşı, günahkar da dindarlara karşıdır. 

15 O halde Yüce Olan'ın bütün işlerine bakın; ve 
biri diğerine karşı iki ve iki var. 

16 Üzüm toplayanların ardından toplayan biri 
olarak en son uyandım; Rab'bin bereketinden 
yararlandım ve üzüm toplayıcısı gibi üzüm sıkma 
işimi yaptım. 

17 Yalnız kendim için değil, öğrenmeye çabalayan 
herkes için çalıştığımı düşünün. 

18 Ey halkın ileri gelenleri, beni dinleyin ve 
cemaatin yöneticileri, kulaklarınızla dinleyin. 

19 Yaşadığın sürece oğluna ve karına, kardeşine ve 
arkadaşına senin üzerinde yetki verme ve mallarını 
başkasına verme; yoksa sana tövbe eder ve sen de 
aynı şeyi tekrar istersin. 

20 Yaşadığın ve nefes aldığın sürece kendini 
kimseye teslim etme. 

21 Çünkü onların nezaketini göstermektense, 
çocuklarınızın sizi araması daha iyidir. 

22 Bütün işlerinde üstünlüğü kendine 
şerefine leke bırakma. 

23 Günlerini tamamlayıp yaşamını tamamladığın 
zaman, mirasını paylaştır. 

24 Yem, değnek ve yükler eşek içindir; ve bir 
hizmetçi için ekmek, ıslah ve çalışma. 

25 Kulunu çalıştırırsan rahat edersin; fakat onu 
aylak bırakırsan özgürlük arayacaktır. 

26 Boyunduruk ve tasma boynu eğer; kötü hizmetçi 
için işkenceler ve eziyetler de öyledir. 

27 Boş durmaması için onu çalışmaya gönderin; 
çünkü aylaklık çok kötülük öğretir. 

28 Onu işine yarayacak şekilde çalıştır; eğer itaat 
etmezse, daha ağır prangalar tak. 

29 Ama hiçbirine karşı aşırı olmayın; ve takdir 
yetkisi olmadan hiçbir şey yapmayın. 

30 Eğer bir hizmetçin varsa, o da kendin gibi olsun, 
çünkü onu bedel karşılığında satın aldın. 

31 Eğer bir hizmetçin varsa, ona bir kardeş gibi 
yalvar; çünkü kendi canın gibi ona da ihtiyacın var; 
eğer ona kötülük diliyorsan ve senden kaçarsa, onu 
aramak için hangi yola gidersin? 


sakla; 


BÖLÜM 34 


1 Anlayışsız adamın umutları boş ve sahtedir; 
Düşler aptalları yükseltir. 


2 Düşlere bakan kişi, gölgeye yakalanıp rüzgârın 
peşinden koşan gibidir. 

3 Rüya görmek, bir yüzün yüze benzerliği gibi, bir 
şeyin diğerine benzerliğidir. 

4 Kirli olanın nesi temizlenebilir? ve yanlış olan 
şeyden ne gerçek çıkabilir? 

5 Kehanetler, kehanetler ve rüyalar boştur; ve 
doğum sancısı çeken kadının yüreği gibi, yürek de 


hayal kurar. 

6 Eğer onlar senin ziyaretin için Yüceler Yücesi 
tarafından Oogönderilmezlerse, yüreğini (onlara 
bağlama. 


7 Çünkü rüyalar birçok kişiyi aldattı ve onlara 
güvenenler başarısız oldu. 

8 Yasa yalan olmadan mükemmel bulunacaktır; ve 
bilgelik sadık bir ağız için mükemmelliktir. 

9 Seyahat eden adam çok şey bilir; ve çok deneyimi 
olan kişi bilgeliği ilan edecektir. 

10 Tecrübesi olmayan çok az şey bilir; fakat 
seyahat eden sağduyuludur. 

11 Seyahat ederken birçok şey gördüm; ve ifade 
edebileceğimden daha fazlasını anlıyorum. 

12 Çoğu zaman ölüm tehlikesiyle karşı karşıya 
kaldım; ama bunlar yüzünden kurtuldum. 

13 Rab'den korkanların ruhu yaşayacak; çünkü 
umutları kendilerini kurtaracak olanadır. 

14 Rab'den korkan ne korkmalı ne de korkmalı; 
çünkü o onun umududur. 

15 Ne mutlu RAB'den korkanın ruhuna; kime bakar? 
ve onun gücü kim? 

16 Çünkü Rab'bin gözleri kendisini sevenlerin 
üzerindedir; O, onların kudretli koruması ve güçlü 
dayanağıdır, sıcaktan korunmadır, öğle vakti 
güneşten korunmadır, tökezlemekten korunmadır ve 
düşmeye karşı yardımdır. 

17 Canı yükseltir, gözleri aydınlatır; sağlık, yaşam 
ve bereket verir. 

18 Haksız yere elde edilen bir şeyi kurban edenin 
sunusu gülünçtür; Zalimlerin hediyeleri kabul 
edilmez. 

19 Yüceler Yücesi kötülerin sunularından hoşnut 
olmaz; kurbanların çokluğu da günahtan dolayı 
sakinleşmemiştir. 

20 Yoksulların mallarından bir sunu getiren kişi, 
oğlunu babasının gözü önünde öldüren kişi gibi 
davranır. 

21 Yoksulun ekmeği onun canıdır; Onu bundan 
mahrum eden kanlı adamdır. 

22 Komşusunun geçimini elinden alan onu öldürür; 
ve kiraladığı işçiyi dolandıran kan dökücüdür. 

23 Biri inşa ederken diğeri yıktığında, emek 
vermekten başka ne kârları olur? 

24 Biri dua ederken diğeri lanet okuduğunda, Rab 
kimin sesini duyacak? 


25 Bir ölüye dokunduktan sonra yıkanan, ona tekrar 
dokunursa, yıkanmasının ne faydası olur? 

26 Günahları için oruç tutan, sonra da dönüp 
aynısını yapan adam için de durum aynıdır; onun 
duasını kim işitir? Ya da alçakgönüllülüğünün ona 
ne faydası var? 


BÖLÜM 35 


I Yasayı uygulayan yeteri kadar sunu getirir; emre 
kulak veren esenlik sunusunu sunar. 

2 İyiliğe karşılık veren iyi un sunar; Sadaka veren 
ise övgüyü feda eder. 

3 Kötülükten uzaklaşmak Rab'bin hoşuna giden bir 
şeydir; Haksızlığı terk etmek ise bir tesellidir. 

4 Rabbin önünde boş görünmeyeceksin. 

5 Çünkü bütün bunlar emir uğruna yapılmalıdır. 

6 Doğruların sunusu sunağı dolgunlaştırır ve onun 
tatlı kokusu Yüceler Yücesi'nin huzurundadır. 

7 Adil bir adamın kurbanı kabul edilir. ve onun 
anılması asla unutulmayacak. 

8 İyi gözle Rab'be onurunu verin ve ellerinizin ilk 
ürününü eksiltmeyin. 

9 Bütün armağanlarında neşeli bir yüz sergile ve 
ondalıklarını sevinçle ada. 

10 Yüce Olan'a, seni zenginleştirdiği ölçüde ver; ve 
elde ettiğini neşeli bir gözle ver. 

11 Çünkü Rab karşılığını verir ve sana yedi katını 
verir. 

12 Hediyelerle yozlaşmayı düşünmeyin; böylelerini 
kabul etmeyecektir; ve haksız fedakarlıklara 
güvenmemelidir, Çünkü Rab yargıçtır ve O'nun için 
kişilere saygı yoktur. 

13 Kimsenin yoksula saldırmasını kabul etmeyecek, 
ancak mazlumun duasını işitecektir. 

14 Öküzün duasını küçümsemez; ne de şikayetini 
dile getiren dul kadın. 

15 Dul kadının yanaklarından gözyaşları akmıyor 
mu? Düşmelerine neden olan da onun ona karşı 
çığlığı değil mi? 

16 Rab'be hizmet eden lütufla kabul edilecek ve 
duası bulutlara ulaşacaktır. 

17 Alçakgönüllülerin duası bulutları deler; ve 
yaklaşıncaya kadar teselli edilmez; ve En Yüce 
Olan adil bir şekilde hüküm verip hükmü yerine 
getirene kadar ayrılmayacak. 

18 Çünkü Rab, merhametsizlerin belini parçalayana 
ve kafirlerin intikamının karşılığını verene kadar 
gevşemeyecek ve Güçlü olan onlara karşı sabırlı 
olmayacaktır; ( kibirlilerin kalabalığını ortadan 
kaldırıncaya ve haksızların asasını kırıncaya kadar; 
19 Herkese kendi işlerine göre ve insanların işlerini 
kendi yöntemlerine göre ödeyene kadar; Ta ki 
kavminin davasına hükmedene ve onları kendi 
merhametiyle sevindirinceye kadar. 


20 Kuraklık zamanında yağmur bulutları nasılsa, 
sıkıntı zamanında da merhamet mevsimi gelir. 


BÖLÜM 36 


I Bize merhamet et, ey her şeyin Rabbi Tanrı ve 
bizi gör: 

2 Ve korkunu seni aramayan bütün uluslara gönder. 

3 Yabancı uluslara karşı elinizi kaldırın ve 
gücünüzü görsünler. 

4 Onlardan önce bizde nasıl kutsal kılındıysan, 
bizden önce onların arasında da öyle yücel. 

5 Ve bizim seni bildiğimiz gibi, onlara da şunu 
bildir: Senden başka Tanrı yoktur, ey Tanrı. 

6 Yeni belirtiler gösterin ve başka tuhaf harikalar 
yapın: Elinizi ve sağ kolunuzu yüceltin ki, harikalar 
yaratsınlar. 

7 Öfke uyandırın ve gazap dökün: Düşmanı ortadan 
kaldırın ve düşmanı yok edin. 

8 Vakit kısa olsun, antlaşmayı anımsayın ve harika 
işlerinizi duyurmalarına izin verin. 

9 Kurtulanı ateşin öfkesi yok etsin; ve halka 
zulmedenler yok olsun. 

10 "Bizden başkası yok" 
yöneticilerin başlarını vurun. 

11 Yakup'un bütün oymaklarını bir araya topla ve 
başlangıçtan beri olduğu gibi onları miras al. 

12 Ya Rab, adınla çağrılan halka ve ilk çocuğuna 
adını verdiğin İsrail'e merhamet et. 

13 Kutsal şehriniz, dinleneceğiniz 
Yeruşalim'e merhamet edin. 

14 Sion'u anlatılamaz kehanetlerinle, halkını da 
görkeminle doldur: 

15 Başlangıçtan beri sahip olduğun kişilere tanıklık 
et ve senin adına olan peygamberler yetiştir. 

16 Seni bekleyenleri ödüllendir ve 
peygamberlerinin sadık kalmasını sağla. 

17 Ya Rab, Harun'un halkını kutsaması uyarınca 
hizmetkarlarının duasını işit ki, yeryüzünde yaşayan 
herkes senin Rab, sonsuz Tanrı olduğunu bilsin. 

18 Göbek bütün etleri yer ama bir et diğerinden 
daha iyidir. 

19 Damak çeşitli geyik eti çeşitlerini nasıl tadarsa, 
yalanları anlayan yürek de öyle hisseder. 

20 Sapık yürek ağırlığa neden olur; Ama deneyimli 
adam ona karşılığını verir. 

21 Bir kadın her erkeği kabul eder, fakat bir kız 
diğerinden daha iyidir. 

22 Bir kadının güzelliği yüzü neşelendirir ve bir 
erkek bundan daha güzel bir şeyi sevmez. 

23 Eğer dilinde iyilik, uysallık ve teselli varsa, o 
zaman kocası diğer erkekler gibi değildir. 

24 Kadın alan kişi, bir mülk edinmeye, kendisine 
benzer bir yardıma ve bir huzur direğine sahip olur. 


diyen o putperest 


yer olan 


25 Çit yoksa, mülk orada bozulur; ve karısı 
olmayan adam, yas tutarak bir aşağı bir yukarı 
dolaşacaktır. 

26 Şehir şehir dolaşan iyi niyetli bir hırsıza kim 
güvenir? peki evi olmayan ve gecenin götürdüğü 
yerde konaklayan bir adama kim inanır? 
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I Her dost, Ben de onun dostuyum der; ama bir dost 
vardır ki, o da sadece ismen dosttur. 

2 Arkadaşın ve dostun düşmana dönüşmesi, ölüme 
varan bir acı değil mi? 

3 Ey kötü hayal gücü, dünyayı hileyle kaplamak 
için nereden geldin? 

4 Bir arkadaşın refahına sevinen, ama sıkıntı anında 
ona karşı çıkan bir arkadaş vardır. 

5 Arkadaşının karnı için yardım eden ve düşmana 
karşı kalkanı kuşanan bir arkadaş vardır. 

6 Dostunu aklında unutma ve zenginliklerinde onu 
ihmal etme. 

7 Her danışman öğütleri över; ama kendisi için öğüt 
verenler de var. 

8 Danışmandan sakının ve onun neye ihtiyacı 
olduğunu önceden öğrenin; çünkü kendisi için öğüt 
verecek; sana kura çekmesin diye, 

9 Ve sana söyle: Yolun iyidir; sonra o, başına ne 
geleceğini görmek için diğer tarafta durur. 

10 Senden şüphelenene danışma; ve öğütlerini seni 
kıskananlardan saklama. 

11 Kıskanç olduğu bir kadına dokunan kimseye 
danışmayın; ne de savaş konularında bir korkakla; 
ne de takasla ilgili bir tüccarla; ne de satan bir 
alıcıyla; ne de kıskanç bir adamla minnettarlık; ne 
de merhametsiz bir adamın nezakete dokunması; ne 
de tembellerle herhangi bir iş için; ne de işi 
bitirmek için bir yıl boyunca işe alınacak biriyle; ne 
de çok işi olan aylak bir hizmetçiyle; hiçbir öğütte 
bunlara kulak asmayın. 

12 Ama Rabbin emirlerini yerine getirdiğini 
bildiğin, düşüncesi senin aklına göre olan ve eğer 
düşük yaparsan seninle birlikte üzülecek olan 
dindar bir adamla sürekli birlikte ol. 

13 Ve kendi yüreğindeki öğüt geçerli olsun; çünkü 
sana ondan daha sadık kimse yoktur. 

14 Çünkü bazen insanın aklı, yüksek bir kulede 
oturan yedi bekçiden daha fazlasını ona söylemeyi 
alışkanlık haline getirir. 

15 Ve hepsinden önemlisi, Yüce Olan'a, sizin 
yolunuzu hakikatle yönlendirmesi için dua edin. 

16 Her girişimden önce aklınızı kullanın ve her 
eylemden önce öğüt verin. 

17 Yüz, kalbin değişmesinin işaretidir. 

18 Dört tür şey ortaya çıkar: İyi ve kötü, yaşam ve 
ölüm; ama dil onlara sürekli egemen olur. 


19 Bilge olan ve birçoklarına öğreten ama yine de 
kendine faydası olmayan biri vardır. 

20 Sözleriyle bilgelik sergileyen ve nefret edilen 
biri var; o, her türlü yiyecekten mahrum kalacak. 

21 Çünkü ona Rab tarafından lütuf verilmiyor, 
çünkü o her türlü bilgelikten yoksundur. 

22 Başkası kendi kendine bilgedir; ve anlayışın 
meyveleri onun ağzında övgüye değerdir. 

23 Bilge adam halkına öğüt verir; ve onun 
anlayışının meyveleri başarısız olmaz. 

24 Bilge adam bereketle dolacaktır; ve onu gören 
herkes onu mutlu sayacak. 

25 İnsanın ömrünün günleri sayılı olabilir; ama 
İsrail'in günleri sayısızdır. 

26 Bilge adam, halkının arasında yüceliği miras 
alacak ve adı sonsuza dek sürecek. 

27 Oğlum, hayatında ruhunu kanıtla ve onun için 
neyin kötü olduğunu gör ve ona bunu verme. 

28 Çünkü her şey herkes için yararlı değildir ve 
herkes her şeyden zevk almaz. 

29 Hiçbir lezzetli şeyde doyumsuz olmayın, ve et 
konusunda aşırı açgözlü olmayın; 

30 Çünkü etin fazlalığı hastalığa yol açar, tokluk ise 
asabiliğe neden olur. 

31 Pek çok kişi tokluktan öldü; ama dikkatli 
davranan ömrünü uzatır. 
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I Bir hekime, ondan sağlayacağınız faydalar 
nedeniyle, ona hak ettiği onuru verin; çünkü onu 
Rab yarattı. 

2 Çünkü en Yüce olandan şifa gelir ve o, kralın 
onurunu alacaktır. 

3 Hekimin becerisi başını kaldıracak; Büyük 
adamların gözünde hayranlık uyandıracak. 

4 Rab ilaçları topraktan yarattı; ve bilge olan 
onlardan nefret etmeyecektir. 

5 Su, erdemi bilinsin diye odunla tatlılaştırılmadı 
mı? 

6 Ve O, harika işleriyle onurlandırılsın diye 
insanlara beceri verdi. 

7 Böyleleriyle insanları iyileştirir ve acılarını 
dindirir. 

8 Eczacı bunlardan şekerleme yapar; ve onun 
eserlerinin sonu yoktur; ve ondandır bütün 
yeryüzüne esenlik, 

9 Oğlum, hastalığında ihmalkar olma; ama Rab'be 
dua et, o seni iyileştirecektir. 

10 Günahtan vazgeçin, ellerinizi düzeltin ve 
yüreğinizi her türlü kötülükten arındırın. 

11 Hoş bir koku ve ince unun hatırasını ver; ve 
olmadığı gibi şişman bir sunu yapın. 


12 O halde yerini hekime bırak, çünkü onu Rab 
yaratmıştır; onu yanından ayırma, çünkü ona 
ihtiyacın var. 

13 İyi bir başarının onların elinde olduğu bir zaman 
vardır. 

14 Çünkü onlar aynı zamanda kolaylık ve ömrü 
uzatmak için verdikleri şifanın bereketlenmesi için 
Rab'be dua edecekler. 

15 Yaratıcısının önünde günah işleyen, doktorun 
eline düşsün. 

16 Oğlum, ölülerin üzerine gözyaşları dök ve sanki 
sen çok acı çekmişsin gibi ağıt yakmaya başla; 
Sonra âdete göre cesedini örtün ve defnini ihmal 
etmeyin. 

17 Acı bir şekilde ağla ve büyük inlemeler yap ve 
onun layık olduğu şekilde ağıt yak ve senin 
hakkında kötü konuşulmasın diye bir veya iki gün 
boyunca ağla; ve sonra ağırlığın için kendini teselli 
et. 

18 Çünkü ölüm ağır gelir ve yüreğin ağırlığı gücü 
kırar. 

19 Sıkıntıda da acı kalır; ve yoksulun yaşamı 
yüreğin lanetidir. 

20 Kalbine hiçbir ağırlık alma; onu uzaklaştır ve 
son noktaya var. 

21 Unutma, çünkü artık dönüş yok; ona iyilik 
etmeyeceksin, ama kendine zarar vereceksin. 

22 Kararımı hatırla; çünkü seninki de öyle olacaktır; 
Dün benim için, bugün de senin için. 

23 Ölü dinlenince, onun anısı dinlensin; ve Ruhu 
ondan ayrıldığında onun adına teselli bulun. 

24 Bilgili adamın bilgeliği boş zaman fırsatıyla 
gelir; az işi olan kişi bilge olur. 

25 Saban süren, üvendireyle gurur duyan, öküzleri 
güden, onların işleriyle meşgul olan ve öküzlerden 
söz eden bilgeliğe nasıl sahip olabilir? 

26 O, saban izi açmaya karar verir; ve ineklere yem 
vermekte gayretlidir. 

27 Böylece, gece gündüz çalışan her marangoz ve 
usta: ve mühürleri kesip kazıyanlar, büyük çeşitlilik 
yaratmaya gayret edenler, kendilerini sahte 
tasvirlere adayanlar ve bir işin tamamlanmasını 
göze alanlar: 

28 Demirci de örsün yanında oturuyor ve demir işi 
göz önünde bulundurarak ateşin buharı etini eritiyor 
ve ocağın sıcaklığıyla dövüşüyor; çekicin ve örsün 
sesi her zaman kulaklarında ve gözler hâlâ yaptığı 
şeyin desenine bakıyor; işini bitirmeye karar verir 
ve onu mükemmel bir şekilde cilalamaya çalışır: 

29 İşinin başında oturan ve ayaklarıyla çarkı 
çeviren çömlekçi de aynısını yapar; çömlekçi, işine 
her zaman dikkatle odaklanır ve tüm işlerini sayıya 
göre yapar; 


30 Eliyle kili şekillendirir, Gücünü ayaklarının 
önünde eğer; kendini bu işi yönetmeye adar; ve 
ocağı temizlemeye gayret ediyor: 

31 Bunların hepsi kendi ellerine güveniyor; ve her 
biri işinde bilgedir. 

32 Bunlar olmadan bir şehirde oturulamaz; ve 
diledikleri yerde oturamazlar, ve bir aşağı bir yukarı 
dolaşamazlar; 

33 Kamu avukatlarında aranmayacaklar, cemaatte 
üst sıralarda yer alamayacaklar; yargıçlar koltuğuna 
oturmayacaklar, yargı kararını anlayamayacaklar: 


adaleti ve yargıyı ilan edemeyecekler; ve 
benzetmelerin söylendiği yerde onlar 
bulunmayacak. 


34 Ama dünyanın durumunu koruyacaklar ve tüm 
arzuları zanaatlarına yöneliktir. 


BÖLÜM 39 


I Fakat aklını Yüceler Yücesi'nin yasasına veren ve 
onun üzerinde derin düşünmekle meşgul olan kişi, 
tüm eskilerin bilgeliğini arayacak ve kehanetlerle 
meşgul olacaktır. 

2 Ünlü adamların sözlerini saklayacak; ve nerede 
incelikli benzetmeler varsa o da orada olacak. 

3 Ağır sözlerin sırlarını araştıracak, Karanlık 
benzetmelerden anlayacak. 

4 Büyük adamların arasında hizmet edecek ve 
prenslerin huzuruna çıkacak; yabancı ülkeleri 
dolaşacak; çünkü o, insanlar arasında iyiyi ve 
kötüyü denemiştir. 

5 Kendisini yaratan Rab'be erkenden başvurmak 
için yüreğini verecek, Yüceler (o Yücesi'nin 
huzurunda dua edecek, duayla ağzını açacak ve 
günahları için dua edecek. 

6 Büyük Rab dilediğinde anlayış ruhuyla dolacak; 
bilgece cümleler dökecek ve duasında Rab'be 
şükranlarını sunacak. 

7 Öğütlerini ve bilgisini yönlendirecek ve sırları 
üzerinde derin düşünecek. 

8 Öğrendiklerini açıklayacak ve Rab'bin antlaşma 
kanunuyla övünecek. 

9 Birçokları onun anlayışını takdir edecek; ve 
dünya var olduğu sürece silinmeyecek; anısı 
kaybolmayacak ve adı nesilden nesile yaşayacak. 

10 Milletler onun bilgeliğini ortaya koyacak ve 
cemaat onu övecek. 

11 Eğer ölürse, binden daha büyük bir isim 
bırakacaktır; ve eğer yaşarsa, onu artıracaktır. 

12 Bununla birlikte, üzerinde düşündüğüm başka 
söyleyeceklerim de var; çünkü dolunaydaki ay gibi 
doluyum. 

13 Beni dinleyin, kutsal çocuklar ve kırdaki dere 
kenarında büyüyen bir gül gibi yeşerin: 


14 Ve buhur gibi tatlı bir koku verin ve bir zambak 
gibi yeşerin, bir koku gönderin ve bir övgü şarkısı 
söyleyin, tüm işlerinde Rab'bi kutsayın. 

15 Adını yüceltin ve dudaklarınızın şarkılarıyla ve 
arplarla O'nu övün ve O'nu överken şu şekilde 
diyeceksiniz: 

16 Rabbin bütün işleri son derece iyidir ve ne 
emrederse zamanı gelince yerine getirilecektir. 

17 Ve kimse şunu söyleyemez: Bu nedir? neden bu? 
çünkü uygun bir zamanda hepsi aranacak; onun 
emriyle sular bir yığın gibi, ve ağzının sözüyle su 
kapları gibi duruyordu. 

180'nun emriyle ne isterse yapılır; ve ne zaman 
kurtaracağını kimse engelleyemez. 

19 Bütün insanlığın işleri onun önündedir ve hiçbir 
şey onun gözlerinden saklanamaz. 

20 O, ezelden ebede kadar kaynar; ve onun önünde 
harika hiçbir şey yok. 

21 Bir adamın, Bu nedir? demesine gerek yok. 
neden bu? çünkü her şeyi onların yararlanması için 
yaptı. 

22 O'nun bereketi kuru toprağı bir nehir gibi 
kapladı ve onu bir sel gibi suladı. 

23 Suları tuza çevirdiği gibi, putperestler de onun 
gazabını miras alacak. 

24 Onun yolları kutsallara açıktır; onlar da kötülerin 
önünde tökezleyen engellerdir. 

25 Çünkü iyi şeyler başlangıçtan beri yaratılmıştır; 
günahkârlar içinse kötü şeyler. 

26 İnsan yaşamının tamamı için gerekli olan başlıca 
şeyler su, ateş, demir, tuz, buğday unu, bal, süt, 
üzüm kanı, yağ ve giyecektir. 

27 Bütün bunlar Tanrı'ya sadık olanlar için iyilik 
içindir; günahkârlar içinse kötülüğe dönüşür. 

28 İntikam için yaratılmış ruhlar vardır ve öfkeleri 
acı verici darbelere maruz kalır; yıkım zamanında 
güçlerini ortaya koyarlar ve kendilerini yaratanın 
gazabını yatıştırırlar. 

29 Ateş, dolu, kıtlık ve ölüm; bunların hepsi 
intikam için yaratıldı; 

30 Vahşi hayvanların dişleri, akrepler, yılanlar ve 
kötüleri yok ederek cezalandıran kılıç. 

31 Onun emriyle sevinecekler ve ihtiyaç 
duyulduğunda yeryüzünde hazır olacaklar; Ecelleri 
gelince O'nun sözüne karşı gelmeyecekler. 

32 Bu nedenle başlangıçtan beri kararlıydım, bunlar 
üzerinde düşündüm ve bunları yazılı olarak 
bıraktım. 

33 Rabbin bütün işleri iyidir; O, gerekli olan her 
şeyi zamanında verecektir. 

34 Öyle ki, insan, "Bu bundan daha kötü, çünkü 
zamanla hepsi onaylanacak" diyemez. 

35 Ve bu nedenle Rab'be tüm yüreğinizle ve 
ağzınızla şükredin ve Rab'bin adını kutsayın. 
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I Her insan için büyük bir doğum yaratılmıştır ve 
Ademoğullarının üzerinde, annelerinin rahminden 
çıktıkları günden, her şeyin anasına dönecekleri 
güne kadar ağır bir boyunduruk vardır. 

2 Gelecek olaylara ve ölüm gününe ilişkin hayalleri, 
düşüncelerini rahatsız eder ve yüreklerinde korkuya 
neden olur; 

3 Yücelik tahtında oturandan, toprakta ve külde 
alçakgönüllü olana; 

4 Mor ve taç giyenden, keten elbise giymiş olana. 

5 Öfke, kıskançlık, sıkıntı ve huzursuzluk, ölüm 
korkusu, öfke ve çekişme ve dinlenme zamanında 
yatağında gece uykusu onun bilgisini değiştirir. 

6 Çok az dinleniyor ya da hiç dinlenmiyor ve 
sonrasında sanki bir savaştan kaçmış gibi, nöbet 
tuttuğu bir günkü gibi uykusuna dalıyor, kalbinin 
görüşünde sıkıntı yaşıyor. 

7 Her şey güvende olduğunda uyanır ve korkunun 
hiçbir şey olmadığını görünce şaşırır. 

8 Bu tür şeyler hem insan hem de hayvan olmak 
üzere tüm bedenin başına gelir ve bu, günahkarlar 
için yedi kat daha fazladır. 

9 Ölüm ve kan dökülmesi, çekişme ve kılıç, 
felaketler, kıtlık, sıkıntı ve bela; 

10Bunlar kötüler için yaratıldı ve tufan onların 
uğruna geldi. 

11 Yerden olan her şey yeniden toprağa dönecek; 
sulardan olan da denize dönecek. 

12 Her türlü rüşvet ve adaletsizlik silinecek; ama 
doğru davranış sonsuza dek sürecek. 

13 Zalimlerin malları bir nehir gibi kuruyacak ve 
yağmurdaki büyük gök gürültüsü gibi gürültüyle 
yok olacak. 

14 Elini açınca sevinecek; böylece günah işleyenler 
boşa gidecek. 

15 Tanrısızların çocukları çok dal üretmeyecekler; 
sert kaya üzerindeki kirli kökler gibidirler. 

16 Her su ve nehrin kıyısında yetişen yabani otlar, 
tüm otların önünden temizlenecek. 

17 Cömertlik çok verimli bir bahçe gibidir; 
Merhamet ise sonsuza dek kalıcıdır. 

18 Emek vermek ve insanın sahip olduğuyla 
yetinmek tatlı bir yaşamdır; ama hazine bulan her 
ikisinden de üstündür. 

19 Çocuklar ve bir şehrin inşası bir erkeğin adını 
sürdürür; fakat kusursuz bir eş her ikisinden de 
üstün sayılır. 

20 Şarap ve müzik yüreği sevindirir; ama bilgelik 
sevgisi her ikisinden de üstündür. 

21 Kaval ve zebur tatlı bir ezgi yapar; ama her 
ikisinin de üzerinde hoş bir dil vardır. 

22 Senin gözün iyilik ve güzellik ister; fakat, hem 
yeşil olan mısırdan daha fazlasını ister. 


23 Dost ve arkadaş asla ters düşmez; fakat her 
ikisinin de üstünde bir kadın ve kocası vardır. 

24 Kardeşler ve yardım, sıkıntı zamanına karşıdır; 
fakat sadaka her ikisinden de daha fazlasını sağlar. 
25 Altın ve gümüş ayağı sağlam tutar; fakat öğüt 
her ikisinden de üstündür. 

26 Zenginlik ve güç yüreği yükseltir; fakat Rab 
korkusu her ikisinden de üstündür, Rab korkusunda 
eksiklik yoktur ve yardım istemeye de ihtiyacı 


yoktur. 

27 Rab korkusu verimli bir bahçedir ve O'nu her 
şeyden üstün kılar. 

28 Oğlum, dilenci hayatı yaşama; çünkü 


yalvarmaktansa ölmek daha iyidir. 

29 Başkasının sofrasına bağımlı olanın hayatı, bir 
canla sayılmaz; çünkü kendini başkalarının etiyle 
kirletir; ama iyi yetiştirilmiş bilge adam bundan 
sakınır. 

30 Utanmazın ağzında dilenmek tatlıdır; Ama 
karında ateş yanar. 
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Il Ey ölüm, mülkünde huzur içinde yaşayan bir 
adam için, kendisini üzecek hiçbir şeyi olmayan ve 
her konuda refah içinde olan bir adam için seni 
anmak ne kadar acıdır: evet, henüz onu kabul 
edebilen adam için et! 

2 Ey ölüm, muhtaç olana, gücü tükenen, şimdi son 
çağda olan ve her şeye sinirlenene, umutsuzluğa 
kapılan ve sabrını yitirene verdiğin ceza makbuldür! 
3 Ölüm cezasından korkmayın; sizden önce olanları 
ve sonra gelecekleri hatırlayın; Çünkü bu, Rab'bin 
tüm insanlığa verdiği hükümdür. 

4 Peki neden Yüce Olan'ın zevkine karşısın? 
Kabirde on yıl mı, yüz yıl mı, yoksa bin yıl mı 
yaşadığın sorulmaz. 

5 Günahkarların çocukları iğrenç çocuklardır ve 
onlar, tanrısızların meskenini bilenlerdir. 

6 Günahkarların çocuklarının mirası yok olacak ve 
onların nesilleri sürekli olarak aşağılanacak. 

7 Çocuklar Tanrı'ya inanmayan babadan şikayet 
edecekler, çünkü onun yüzünden kınanacaklar. 

8 Vay başınıza, yüce Tanrı'nın yasasını terk eden 
tanrısız adamlar! çünkü eğer artırırsanız, bu sizin 
yıkımınız olacaktır; 

9 Ve eğer doğarsanız, lanetli olarak doğacaksınız; 
ve eğer ölürseniz, sizin payınız da lanet olacaktır. 

10 Yeryüzünde olanların hepsi yeniden yeryüzüne 
dönecek; böylece tanrısızlar lanetten yıkıma 
gidecekler. 

Il İnsanların yası bedenleriyle ilgilidir; fakat 
günahkarların kötü adı silinecektir. 

12 Adına dikkat et; çünkü bu seninle birlikte bin 
büyük altın hazinesinin üzerinde devam edecek. 


13 İyi bir yaşamın yalnızca birkaç günü vardır; ama 
iyi bir ad sonsuza dek kalıcıdır. 

14 Çocuklarım, disiplini barış içinde sürdürün; 
çünkü gizli bilgelik ve görülmeyen hazine, ikisinin 
de ne yararı var? 

15 Aptallığını gizleyen adam, bilgeliğini gizleyen 
adamdan iyidir. 

16 Bu nedenle benim sözüme göre utanın; çünkü 
her türlü utanmayı sürdürmek iyi değildir; ne de her 
şeyde tamamen onaylanmıştır. 

17 Annenin ve babanın önünde fuhuş yapmaktan, 
ve bir prensin ve yiğit adamın önünde yalan 
söylemekten utan; 

18 Yargıç ve hükümdarın önünde suç; bir cemaat 
ve halk önünde kötülüğün; partnerinizin ve 
arkadaşınızın önünde adaletsiz davranmaktan; 

19 Ve misafir olduğun yerle ilgili ve Tanrı'nın 
hakikati ve O'nun antlaşmasıyla ilgili hırsızlık; ve 
dirseğinizle ete yaslanın; ve vermeyi ve almayı 
küçümsemek; 

20 Ve seni selamlayanların önünde sessizlik; ve bir 
fahişeye bakmak; 

21 Ve akrabandan yüzünü çevirmek için; veya bir 
kısmını veya bir hediyeyi almak; ya da başka bir 
adamın karısına bakmak. 

22 Ya da hizmetçisiyle aşırı meşgul olup yatağına 
yaklaşmamak; veya arkadaşların önünde azarlayıcı 
konuşmalar yapmak; Verdikten sonra azarlama; 

23 Veya duyduğunu tekrarlayıp tekrar söylemek; ve 
sırların açığa çıkması. 

24 Böylece gerçekten utanacak ve bütün insanların 
önünde lütuf bulacaksın. 
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I Bunlardan utanma ve kimsenin bu şekilde günah 
işlemesini kabul etme: 

2 Yüceler Yücesi'nin yasasından ve antlaşmasından; 
ve tanrısızları haklı çıkarmak için yargı; 

3 Ortaklarınla ve yolcularınla hesaplaşmanı; ya da 
arkadaşların mirasının hediyesi; 

4 Terazi ve ağırlıkların doğruluğu; ya da çok ya da 
az almanın; 

5 Ve tüccarların kayıtsız satışlarından; çocukların 
çok fazla düzeltilmesi; ve kötü kulun tarafını kana 
bulamak. 

6 Kötü bir eşin olduğu yere bakmak iyidir; ve bir 
sürü elin olduğu yerde çeneni kapat. 

7 Her şeyi sayı ve ağırlık olarak teslim edin; ve 
verdiğiniz veya aldığınız her şeyi yazıya dökün. 

8 Gençlerle çekişen akılsızlara, aptallara ve aşırı 
yaşlılara bilgi vermekten utanma; böylece gerçekten 
bilgili olacaksın ve yaşayan tüm insanlar tarafından 
onaylanacaksın. 


9 Kimsenin haberi olmadığı halde baba kızı için 
uyanır; ve onun bakımı uykusunu alıp götürüyor: 
gençken, yaşının çiçeğini kaybetmesin diye; ve evli 
olmak, ondan nefret edilmesin diye: 

10 Kirlenip babasının evine hamile kalmasın diye 
bekaretinde; ve yaramazlık yapmasın diye bir 
kocasının olması; ve evlendiğinde kısır kalmasın 
diye. 

II Utanmaz kızına dikkat et, yoksa seni 
düşmanların için alay konusu, şehirde laf, halk 
arasında (aşağılama ve kalabalığın önünde 
utandırmasın. 

12 Her bedenin güzelliğine bakmayın ve kadınların 
arasına oturmayın. 

13 Çünkü giysilerden güve, Kadınlardan da kötülük 
çıkar. 

14 Erkeğin kabalığı, uysal bir kadından, diyorum ki, 
utanç ve sitem getiren bir kadından daha iyidir. 

15 Şimdi Rab'bin işlerini anımsayacağım ve 
gördüklerimi anlatacağım: O'nun işleri Rab'bin 
sözlerindedir. 

16 Işık veren güneş her şeye bakar ve onun yaptığı 
iş Rab'bin yüceliğiyle doludur. 

17 Rab azizlere, Her Şeye Gücü Yeten Rab'bin, 
O'nun yüceliği için yapılacak her şey yerine 
getirilsin diye kesin olarak belirlediği tüm harika 
işlerini duyurma yetkisi vermedi. 

18 Derinleri ve yüreği arar ve onların 
kumazlıklarını inceler; çünkü Rab bilinebilecek her 
şeyi bilir ve dünyanın işaretlerini görür. 

19 Geçmişteki ve gelecek şeyleri bildirir ve gizli 
şeylerin adımlarını açıklar. 

20 Ondan hiçbir düşünce kaçmaz, hiçbir söz ondan 
gizlenmez. 

21 Bilgeliğinin mükemmel işlerini süsledi ve o, 
ezelden ebede kadardır; ona hiçbir şey eklenemez, o 
eksiltilemez ve onun herhangi bir danışmana 
ihtiyacı yoktur. 

22 Ah, O'nun bütün işleri ne kadar da arzu edilir! ve 
bir adam bir kıvılcımı bile görebilir. 

23 Bütün bunlar her türlü kullanıma uygun olarak 
sonsuza kadar yaşar ve kalırlar ve hepsi itaatlidir. 
24 Her şey birbirine karşı çifttir; ve O, hiçbir şeyi 
kusurlu yapmamıştır. 

25 İyiyi şu ya da bu şey belirler; ve onun yüceliğini 
görmekle kim dolacak? 
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I Yüksekliğin gururu, berrak gökkubbe, göğün 
güzelliği, görkemli gösterisiyle; 

2 Güneş doğduğunda, doğarken yüceler Yücesi'nin 
eserini muhteşem bir aletle duyuruyor: 

3 Öğleyin ülke kavuruyor, yakıcı sıcağa kim 
dayanabilir? 


4 Fırını üfleyen adam ısınma işiyle meşguldür, 
fakat güneş dağları üç kat daha fazla yakar; ateşli 
buharlar üfleyerek ve parlak ışınlar göndererek 
gözleri karartır. 

5 Onu yaratan RAB büyüktür; ve onun emriyle 
aceleyle koşuyor. 

6 Ayı da, zamanların bildirilmesi ve dünyanın bir 
işareti olarak kendi mevsiminde hizmet etsin diye 
yarattı. 

7 Aydan gelen bayramların alameti, mükemmelliği 
azalan bir ışıktır. 

8 Ay onun adıyla anılıyor; değişimi olağanüstü bir 
şekilde artıyor, yukarıdaki orduların aracı oluyor, 
gök kubbede parlıyor; 

9 Göğün güzelliği, yıldızların görkemi, Rab'bin en 
yüksek yerlerini aydınlatan bir süs. 

10 Kutsal Olan'ın emri uyarınca sıralarına göre 
duracaklar ve nöbetlerini asla aksatmayacaklar. 

11 Gökkuşağına bakın ve onu yaratanı övün; 
parlaklığında çok güzel. 

12 Göğü görkemli bir daireyle çevreliyor ve 
Yüceler Yücesi'nin elleri onu büküyor. 

13 O, emriyle karı her yere yağdırır ve hükmünün 
şimşeklerini hızla gönderir. 

14 Bununla hazineler açılır ve bulutlar kuşlar gibi 
uçuşur. 

15 Büyük gücüyle bulutları sağlamlaştırır, dolu 
tanelerini ise küçük parçalar. 

16 Onun gözüyle dağlar sarsılır, Ve onun isteği 
üzerine güney rüzgârı eser. 

17 Gök gürültüsünün sesi dünyayı titretir; kuzey 
fırtınası ve kasırga da öyle; uçan kuşlar gibi karı 
dağıtır ve onun düşmesi çekirgelerin parıltısı gibidir; 
18 Göz onun beyazlığının güzelliğine hayret eder, 
ve yürek onun yağmuruna hayret eder. 

19 Kırağı da tuz gibi yeryüzüne döküyor ve donup 
keskin kazıkların üzerinde duruyor. 

20 Soğuk kuzey rüzgarı estiğinde ve su donup buza 
dönüştüğünde, her su birikintisinde kalır ve suyu bir 
göğüs zırhı gibi giydirir. 

21 Dağları yiyip bitiriyor, çölü yakıyor, otları ateş 
gibi yok ediyor. 

22 Her şeyin çaresi hızla gelen sis, sıcaktan sonra 
gelen çiydir. 

23 Öğütleriyle derinleri yatıştırır ve oraya adalar 
diker. 

24 Denizde yelken açanlar bunun tehlikesini 
anlatıyor; Onu kulaklarımızla işittiğimizde hayrete 
düşeriz. 

25 Çünkü bunda tuhaf ve harikulade işler var; her 
türden çeşit çeşit hayvan ve balina yaratıldı. 

26 Onların sonu O'nun sayesinde başarılı oldu ve 
her şey onun sözüyle var oldu. 

27 Çok konuşabiliriz ama yine de yetersiz 
kalabiliriz; bu nedenle özetle O her şeydir. 


280'nu nasıl büyütebiliriz? bütün 
işlerinden büyüktür. 

29 Rab korkunç ve çok büyüktür ve O'nun gücü 
muhteşemdir. 

30 Rab'bi yücelttiğinizde, O'nu gücünüzün yettiği 
kadar yüceltin; çünkü yine de çok aşacaktır; ve onu 
yücelttiğinizde, bütün gücünüzü ortaya koyun ve 
yorulmayın; oOçünkü asla yeterince ouzağa 
gidemezsiniz. 

31Bize haber vermesi için onu kim gördü? ve onu 
olduğu gibi kim büyütebilir? 

32 Bunlardan daha büyük şeyler saklıdır, çünkü biz 
onun eserlerinden yalnızca birkaçını gördük. 

33 Çünkü her şeyi Rab yarattı; ve tanrısal olanlara 
bilgelik vermiştir. 


çünkü O, 
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1 Şimdi ünlü kişileri ve bizi doğuran atalarımızı 
övelim. 

2 Rab başlangıçtan beri büyük gücüyle onları büyük 
bir yüceliğe kavuşturdu. 

3 Kendi krallıklarında hüküm sürenler, güçleriyle 
tanınan, Ooanlayışlarıyla (o öğütler (o veren ove 
peygamberlikler ilan eden kişiler: 

4 Halkın önderleri, öğütleriyle ve öğrenim 
bilgileriyle halk için buluşurlar; onların talimatları 
bilge ve anlamlıdır: 

5 Müzik ezgileri bulup yazıyla okuyanlar: 

6 Yeteneklerle donatılmış, evlerinde huzur içinde 
yaşayan zengin adamlar: 

7 Bunların hepsi kendi nesilleri boyunca saygı 
duyulan (o kişilerdi (Oove kendi zamanlarının 
yücelikleriydi. 

8 Övgüleri duyulsun diye arkalarında bir isim 
bırakanlar var. 

9 Ve hiç anılmayanlar da var; sanki hiç olmamış 
gibi yok olan; sanki hiç doğmamış gibi olurlar; ve 
onların ardından çocukları. 

10 Fakat bunlar, doğruluğu 
merhametli adamlardı. 

11 Onların tohumuyla birlikte her zaman iyi bir 
miras Okalacak ve çocukları da antlaşma 
kapsamındadır. 

12 Onların soyu ve çocukları da onlar uğruna 
ayakta duruyor. 

13 Onların tohumları sonsuza dek kalacak ve 
görkemleri silinmeyecek. 

14 Cesetleri huzur içinde gömüldü; ama onların adı 
sonsuza kadar yaşayacak. 

15 Halk onların bilgeliğini anlatacak, cemaat de 
övgülerini sunacak. 

16 Hanok Rab'bi memnun etti ve tercüme edildi; 
böylece tüm kuşaklara tövbe örneği oldu. 


unutulmayan 


17 Nuh kusursuz ve doğru bulundu; gazap 
zamanında dünyaya karşılık o alındı; bu nedenle 
tufan geldiğinde o, yeryüzünde artakalan olarak 
kaldı. 

18 Artık tufan yüzünden hiçbir canlı yok olmasın 
diye onunla sonsuz bir antlaşma yapıldı. 

19 İbrahim birçok insanın büyük babasıydı; 
görkemde onun gibisi yoktu; 

20 Yüceler Yücesi'nin yasasını tutan ve onunla 
antlaşma yapan: antlaşmayı kendi bedeninde kurdu; 
ve kanıtlanınca sadık bulundu. 

21 Bu nedenle, soyundaki ulusları kutsayacağına ve 
onu yerin tozu kadar çoğaltacağına, soyunu 
yıldızlar kadar yücelteceğine ve onlara denizden 
denize mirasçılık yapacağına dair ona bir yemin 
ederek güvence verdi; ve nehirden ülkenin en 
büyük kısmına kadar. 

22 İshak'la birlikte aynı şekilde babası İbrahim için 
de tüm insanların bereketini ve antlaşmayı 
sağlamlaştırdı ve bunu Yakup'un başına yerleştirdi. 
Onu kutsadı ve ona miras verdi ve paylarını 
paylaştırdı; onları on iki kabile arasında ayırdı. 
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I Ve ondan, tüm insanlığın, hatta Tanrı'nın ve 
insanların sevdiği, anılması kutsanan Musa'nın 
gözünde lütuf bulan merhametli bir adam çıkardı. 

2 Onu şanlı azizlere benzetti ve onu öyle yüceltti ki, 
düşmanları ondan korktu. 

3 Sözleriyle harikalara son verdi ve kralların 
gözünde onu yüceltti, halkı için ona bir emir verdi 
ve ona yüceliğinin bir kısmını gösterdi. 

4 Sadakatiyle ve alçakgönüllülüğüyle onu kutsadı 
ve bütün insanlar arasından onu seçti. 

5 Sesini ona işittirdi ve onu kara bulutun içine 
getirdi ve Yakup'a antlaşmalarını ve İsrail'e de 
hükümlerini öğretsin diye ona emirleri, hatta yaşam 
ve bilgi yasasını gözünün önünde verdi. 

6 Levi oymağından kendisi gibi kutsal bir adam, 
hatta kardeşi olan Harun'u yüceltti. 

7 Onunla sonsuz bir antlaşma yaptı ve ona halk 
arasında rahiplik verdi; Onu güzel süslerle süsledi 
ve ona görkemli bir kaftan giydirdi. 

8O'na kusursuz bir görkem verdi; ve onu zengin 
giysilerle, pantolonla, uzun bir kaftanla ve efodla 
güçlendirdi. 

9 Ve giderken bir ses duyulsun ve halkının 
çocukları için bir anma amacıyla tapınakta 
duyulabilecek bir gürültü olsun diye, onu çevresine 
narlarla ve birçok altın çıngırakla çevreledi; 

10 Altın, mavi ipek ve erguvan işlemeli kutsal 
giysiyle, yargı göğüslüğüyle, Urim ve Tummim'le; 
11 Kıvrımlı kırmızı, usta işçi işi, mühür gibi 
oyulmuş ve altın kakılmış değerli taşlarla, kuyumcu 


işi, İsrail oymaklarının sayısına göre bir anıt olarak 
kazınmış yazı. 

12 Gönyenin üzerine, üzerinde Kutsallık, şeref süsü, 
pahalı bir iş, gözlerin arzuları, iyi ve güzel kazınmış 
altın bir taç koydu. 

13 Ondan önce böyle kimse yoktu ve herhangi bir 
yabancı da bunları giymezdi; yalnızca onun 
çocukları ve çocuklarının çocukları sürekli olarak 
giyerdi. 

14 Kurbanlarının tamamı her gün iki kez sürekli 
olarak tüketilecek. 

15 Musa onu kutsadı ve kutsal yağla meshetti; bu 
ona ve soyuna, gökler var olduğu sürece, ona 
hizmet etmeleri ve rahiplik görevini yerine 
getirmeleri için sonsuz bir antlaşmayla belirlendi. 
ve onun adıyla insanları kutsayın. 

16 Yaşayan bütün insanlar arasından onu, halkının 
barışmasını sağlamak amacıyla bir anma amacıyla 
Rab'be kurbanlar, buhur ve tatlı kokular sunmak 
üzere seçti. 

17 Yakup'a tanıklıklarını öğretmesi ve İsrail'e kendi 
yasalarını bildirmesi için emirlerini ve hüküm 
verme yetkisini ona verdi. 

18 Yabancılar ona karşı komplo kurdular ve çölde 
ona iftira attılar, hatta Datan'ın ve Abiron'un 
tarafındaki adamlar ve Core cemaati bile öfke ve 
gazapla. 

19 Rab bunu gördü ve bu onu rahatsız etti ve öfkeli 
öfkesiyle yok oldular; onları ateşli alevle yok etmek 
için harikalar yaptı. 

20 Fakat Harun'u daha şerefli kıldı ve ona bir miras 
verdi ve artanın ilk ürünlerini ona paylaştırdı; 
özellikle bol miktarda ekmek hazırladı: 

21 Çünkü Rab'bin kendisine ve soyuna verdiği 
kurbanlardan yiyorlar. 

22 Ancak halkın topraklarında onun mirası yoktu, 
halk arasında da payı yoktu; çünkü Rab'bin kendisi 
onun payı ve mirasıdır. 

23 Üçüncüsü izzet bakımından Eleazar oğlu 
Phinees'tir; çünkü o, Rab korkusunda gayretliydi ve 
halk geri dönüp İsrail'le barıştığı zaman, yürekten 
cesaretle ayağa kalktı. 

24 Bu nedenle, mabedin ve halkının reisi olması ve 
kendisinin ve soyunun kâhinlik saygınlığına 
sonsuza kadar sahip olması için onunla bir barış 
antlaşması yapıldı: 

25 Yahuda oymağından Yesse oğlu Davut'la 
yapılan antlaşmaya göre, kralın mirası yalnızca 
kendi soyuna kalacaktı; böylece Harun'un mirası da 
onun soyuna kalacaktı. 

26 Tanrı, halkını doğrulukla yargılamanız için size 
yüreğinize bilgelik versin; öyle ki, onların iyilikleri 
ortadan kalkmasın ve onların yüceliği sonsuza dek 
sürsün. 
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I Nave oğlu İsa, savaşlarda yiğitti ve kehanetlerde 
Musa'nın halefiydi; kendi adına göre, Tanrı'nın 
seçilmişlerini kurtarmak ve onlara karşı ayaklanan 
düşmanlardan intikam almak için büyük kılınmıştı; 
İsrail'i miraslarına dahil etsin diye. 

2 Ellerini kaldırıp kılıcını şehirlere 
uzattığında ne kadar büyük bir zafer kazandı! 
3 Ondan önce kim buna karşı çıktı? çünkü Rab'bin 
kendisi düşmanlarını ona getirdi. 

4 Güneş onun aracılığıyla geri dönmedi mi? ve bir 
gün ikiden uzun değil miydi? 

5 Her yandan düşmanlar ona saldırdığında, Yüceler 
Yücesi Rab'be seslendi; ve büyük Rab onu duydu. 

6 Ve büyük kudret dolu dolu ile savaşı ulusların 
üzerine şiddetli bir şekilde yağdırdı ve uluslar tüm 
güçlerini bilsinler diye Beyth-horon'un inişinde 


doğru 


direnenleri yok etti; çünkü o, Rabbin önünde savaştı. 


ve Kudretli Olan'ı takip etti. 

7 Musa'nın zamanında da o ve Yephunne oğlu 
Kaleb, cemaate direnerek, halkı günahtan 
alıkoyarak ve kötülerin mırıldanmasını yatıştırarak 
bir merhamet işi yaptılar. 

8 Ve yaya altı yüz bin kişiden ikisi, onları mirasa, 
hatta süt ve bal akan diyara getirmek üzere 
kurtarıldı. 

9 Rab, yaşlılığına kadar yanında kalan Kaleb'e de 
güç verdi; öyle ki, o ülkenin yüksek yerlerine girdi 
ve onun soyu bunu miras olarak aldı: 

10Bütün İsrailoğulları Rab'bin peşinden gitmenin 
iyi bir şey olduğunu anlasınlar diye. 

Il Ve yargıçlara gelince, yüreği fahişeliğe 
düşmeyen ve Rab'den ayrılmayan herkesin anıları 
kutsansın. 

12 Kemikleri yerlerinden çıksın ve 
onurlandırılanların adı çocuklarına aktarılsın. 

13 Rabbin peygamberi ve Rabbinin sevdiği Samuel 
bir krallık kurdu ve halkının başına prensler atadı. 
14 O, cemaati Rabbin kanununa göre yargılıyordu 
ve Rab, Yakup'a saygı duyuyordu. 

15 Sadakatiyle gerçek bir peygamber bulundu ve 
sözüyle görümde sadık olduğu tanındı. 

16 Düşmanları her yandan ona saldırdığında, o süt 
kuzusunu sunduğunda, güçlü Rab'be seslendi. 

17 Ve Rab gökten gürledi ve büyük bir gürültüyle 
sesini duyurdu. 

18 Ve Tyrialıların yöneticilerini ve Filistlilerin 
bütün prenslerini yok etti. 

19 Ve uzun uykusundan önce Rab'bin ve 
meshedilmişinin önünde itirazda bulundu: Ben 
kimsenin ayakkabısı kadar bile malını almadım; ve 
kimse onu suçlamadı. 

20 Ve ölümünden sonra peygamberlik etti ve krala 
sonunu gösterdi ve halkın kötülüğünü ortadan 


kaldırmak için peygamberlikte sesini yeryüzünden 
yükseltti. 


BÖLÜM 47 


I Ve ondan sonra Davud'un zamanında 
peygamberlik etmek üzere Natan ayağa kalktı. 

2 Esenlik sunusunun yağı nasıl alındıysa, Davut da 
İsrailoğulları arasından seçildi. 

3 Aslanlarla çocuklarla oynar gibi, ayılarla da 
kuzularla oynar gibi oynardı. 

4 Henüz gençken bir dev öldürmedi mi? ve askıdaki 
taşla oOelini kaldırıp oGolyatın övünmesini 
bastırdığında halkın utancını ortadan kaldırmadı mı? 
5 Çünkü en yüce Rab'be seslendi; ve o yiğit 
savaşçıyı öldürmesi ve halkının boynuzunu dikmesi 
için ona sağ elinden güç verdi. 

6 Böylece halk onu onbinlerce kişiyle onurlandırdı 
ve kendisine bir yücelik tacı verdiği için Rab'bin 
bereketleriyle onu övdü. 

7 Çünkü her taraftaki düşmanları yok etti ve 
Filistliler'in düşmanlarını boşa çıkardı ve bugüne 
kadar onların borularını kırdı. 

8 Bütün işlerinde Kutsal Olan'ı yüce sözlerle 
yüceltti; tüm kalbiyle şarkılar söyledi ve kendisini 
yaratanı sevdi. 

9 Sesleriyle tatlı melodiler söylesinler ve 
şarkılarında her gün övgüler söylesinler diye 
sunağın önüne şarkıcılar da koydu. 

10 Kendi kutsal adını övsünler ve sabahtan itibaren 
tapınakta ses duyulsun diye, bayramlarını 
güzelleştirdi ve kutsal zamanları sonuna kadar 
düzenledi. 

11 Rab onun günahlarını kaldırdı ve boynuzunu 
sonsuza dek yüceltti; Ona krallar antlaşması ve 
İsrail'de görkemli bir taht verdi. 

12 Ondan sonra bilge bir oğul doğdu ve onun 
uğruna özgürce yaşadı. 

13 Süleyman barış içinde hüküm sürdü ve 
onurlandırıldı; Çünkü Tanrı, kendi adına bir ev inşa 
etsin ve kutsal yerini sonsuza dek hazırlasın diye 
onun çevresini sessizleştirdi. 

14 Gençliğinde ne kadar bilgeydin ve bir sel gibi 
anlayışla doluydun! 

15 Ruhun bütün dünyayı kapladı ve onu karanlık 
benzetmelerle doldurdun. 

16 Adın uzak adalara kadar ulaştı; ve senin huzurun 
için sevildin. 

17 Şarkıların, atasözlerin, benzetmelerin ve 
yorumların yüzünden ülkeler sana hayran kaldılar. 
18 İsrail'in Tanrısı Rab denilen Rab Tanrı'nın adıyla, 
kalay olarak altını topladın ve kurşun olarak 
gümüşü çoğalttın. 

19 Sen kadınların önünde belini eğdin ve bedeninle 
sana boyun eğdirdin. 


20 Onurunu lekeledin, ve soyunu kirlettin; böylece 
çocuklarının Ooüzerine (Oo gazap ogetirdin o ve 
budalalığından dolayı üzüldün. 

21 Böylece krallık bölündü ve Efrayim'den isyankar 
bir krallık yönetildi. 

22 Fakat Rab merhametini asla bırakmayacak, 
yaptığı hiçbir iş yok olmayacak, seçilmişlerinin 
soyunu ortadan kaldırmayacak ve kendisini sevenin 
soyunu ortadan kaldırmayacak; bu nedenle Yakup'a 
bir kalıntı verdi. ve ondan Davut'a bir kök. 

23 Böylece Süleyman atalarının yanına huzur verdi 
ve soyundan Roboam'ı, hatta halkın aptallığını, 
anlayışsız, öğütleriyle halkı saptıran Roboam'ı 
geride bıraktı. İsrail'e günah işleten ve Efrayim'e 
günahın yolunu gösteren Nebat oğlu Yeroboam da 
vardı: 

24 Ve günahları kat kat artarak ülkeden kovuldular. 
25 Çünkü intikam kendilerine gelinceye kadar her 
türlü kötülüğün peşindeydiler. 


BÖLÜM 48 


I Sonra Peygamber İlyas'ı ateş gibi ayağa kaldırdı 
ve sözü bir kandil gibi yandı. 

2 Üzerlerine şiddetli bir kıtlık getirdi ve gayretiyle 
sayılarını azalttı. 

3 RAB'bin sözü uyarınca göğü kapattı, ayrıca üç 
kez ateş indirdi. 

4 Ey İlyas, harika işlerinle ne kadar onurlandırıldın! 
ve kim senin gibi övünebilir? 

5 Yüceler Yücesi'nin sözüyle ölüyü ölümden ve 
ruhunu ölüler diyarından kim diriltti? 

6 Kralları yok eden, onurlu insanları yataklarından 
kaldıran, 

7 Rab'bin Sina'daki azarını ve Horeb'deki intikam 
hükmünü kim duydu? 

8 İntikam almak için kralları ve kendisinden sonra 
varis olacak peygamberleri kim atadı? 

9 Bir ateş kasırgasında ve ateşli atlardan oluşan bir 
arabada götürülen kişi: 

10 Kendi zamanlarında, Rabbin hükmünün gazabını 
öfkeye dönüşmeden önce yatıştırmak ve babanın 
yüreğini oğula çevirmek ve Yakup'un kabilelerini 
eski durumuna döndürmek için azarlamak üzere bu 
göreve atandı. 

11 Ne mutlu seni görüp aşkla uyuyanlara; çünkü 
mutlaka yaşayacağız. 

12 Bir kasırgayla kaplı olan İlyas'tı: ve Eliseus onun 
ruhuyla doluydu: yaşadığı sürece hiçbir prensin 
varlığından etkilenmedi ve kimse ona boyun 
eğdiremedi. 

13 Hiçbir söz onu yenemedi; ve ölümünden sonra 
bedeni kehanetlerde bulundu. 

14 Yaşamında harikalar yarattı ve ölümünde işleri 
muhteşem oldu. 


15 Çünkü bütün bunlar için halk tövbe etmedi ve 
yağmalanıncaya ve ülkelerinden sürülünceye ve 
tüm dünyaya dağılıncaya kadar günahlarından 
vazgeçmediler; yine de Davut'un evinde küçük bir 
halk ve bir yönetici kaldı. : 

16 İçlerinden bazıları Tanrı'nın hoşuna giden işler 
yaptı, bazıları da günahlarını çoğalttı. 

17 Hezekias şehrini güçlendirip ortasına su getirdi; 
sert kayayı demirle kazdı ve su için kuyular açtı. 

18 O sırada Sanherib geldi, Rabşakes'i gönderdi ve 
Sion'a karşı elini kaldırıp gururla övündü. 

19 O zaman kalpleri ve elleri titredi ve doğum 
yapan kadınlar gibi acı çekiyorlardı. 

20 Ama onlar merhametli olan Rab'be seslendiler 
ve ellerini ona doğru uzattılar; ve Kutsal Olan 
onları hemen gökten duydu ve Esay hizmeti 
aracılığıyla onları kurtardı. 

21 Asurluların ordusunu öldürdü ve meleği onları 
yok etti. 

22 Çünkü Hezekias, RAB'bin hoşuna giden şeyi 
yapmış ve vizyonunda büyük ve sadık olan 
peygamber Esay'ın kendisine emrettiği gibi, babası 
Davut'un yollarında güçlü olmuştu. 

23 Onun zamanında güneş geriye doğru gitti ve 
kralın ömrünü uzattı. 

24 Sonunda ne olacağını mükemmel bir ruhla gördü 
ve Sion'da yas tutanları teselli etti. 

25 Sonsuza dek nelerin olması gerektiğini ve gizli 
şeyleri ya da bunların gelip gelmeyeceğini gösterdi. 


BÖLÜM 49 


Il Josias'ın anılması, eczacılık sanatıyla yapılan 
parfümün bileşimi gibidir; herkesin ağzında bal gibi 
tatlıdır, ve şarap ziyafetindeki müzik gibidir. 

2 Halkın din değiştirmesinde doğru davrandı ve 
kötülüğün iğrençliklerini ortadan kaldırdı. 

3 Yüreğini Rab'be yöneltti ve tanrısızların 
zamanında Tanrı'ya tapınmayı kurdu. 

4 Davut, Hezekias ve Yoşiya dışında hepsi 
kusurluydu; çünkü onlar Yüceler Yücesi'nin 
yasasını terk ettiler, Yahuda kralları bile başarısız 
oldu. 

5 Bu nedenle onların gücünü başkalarına, 
ihtişamlarını ise yabancı bir ulusa verdi. 

6 Yeremya'nın kehanetine göre kutsal kent olarak 
seçilmiş kenti yakıp sokakları 1ssız hale getirdiler. 

7 Çünkü bir peygamber olmasına rağmen annesinin 
rahminde kutsanmış olmasına rağmen, kökünü 
kazısın, acı çeksin ve yok etsin diye ona kötülük 
dilediler; ve o da bina yapıp ekebilsin. 

8 Kerubilerin arabasında kendisine gösterilen 
görkemli görüntüyü gören Hezekiel'di. 

9 Çünkü yağmurun altında düşmanlardan söz etti ve 
onları sağa doğru yönlendirdi. 


10 Ve on iki peygamberin anıları kutsansın ve 
kemikleri yeniden yeşersin; çünkü onlar Yakup'u 
teselli ettiler ve onları güvence altına alınmış bir 
umutla kurtardılar. 

11 Zorobabel'i nasıl büyüteceğiz? hatta sağ tarafta 
bir mühür gibiydi: 

12 Josedek'in oğlu İsa da öyleydi; o da kendi 
zamanında evi inşa etti ve Rab'be sonsuz yücelik 
için hazırlanmış kutsal bir tapınak kurdu. 

13 Ve seçilmişler arasında ünü büyük olan Neemias 
da vardı; yıkılan duvarları bizim için kaldıran, 
kapıları ve sürgüleri diken ve yıkıntılarımızı 
yeniden ayağa kaldıran. 

14 Fakat yeryüzünde Hanok gibi bir 
yaratılmadı; çünkü o, yeryüzünden alındı. 

15 Yusuf gibi doğmuş, kardeşlerinin valisi, halk 
arasında kalan ve kemikleri Rab'bin gözünde saygı 
duyulan bir genç de yoktu. 

16 Sem ve Şit insanlar arasında büyük bir saygıya 
sahipti; Adem de yaratılıştaki her canlıdan üstündü. 


insan 


BÖLÜM 50 


I Onias'ın oğlu başkâhin Simon, sağlığında evi 
yeniden OOnarmış ve zamanında tapınağı 
güçlendirmişti: 

2 Ve onun aracılığıyla tapınağın çevresindeki 
duvarın iki kat yüksekliğindeki yüksek kalesi 
temelden inşa edildi: 

3 Onun günlerinde deniz gibi pusula olan sarnıç, su 
almak için pirinç levhalarla kaplıydı: 

4 Tapınağın yıkılmaması için önlem aldı ve şehri 
kuşatmaya karşı güçlendirdi: 

5 Kutsal yerden çıktığında halkın ortasında nasıl da 
onurlandırıldı! 

6 Bulutun ortasındaki 
dolunaydaki aya benziyordu: 
7 Yüceler Yücesi'nin tapınağı üzerinde parlayan 
güneş ve parlak bulutları aydınlatan gökkuşağı gibi: 
8 Ve yılın baharında gül çiçeği gibi, ırmak 
kıyısındaki zambaklar gibi ve yazın buhur ağacının 
dalları gibi: 

9 Buhurda ateş ve buhur gibi ve her türlü değerli 
taşla süslenmiş dövülmüş altından bir kap gibi: 

10 Ve meyve veren güzel bir zeytin ağacı ve 
bulutlara kadar büyüyen bir selvi ağacı gibi. 

11 Şeref kaftanını giyip mükemmel izzet elbisesini 
giyinip kutsal sunağa çıktığında, kutsallık elbisesini 
şerefli kıldı. 

12 Kâhinlerin paylarını alırken kendisi de 
Libanus'taki genç bir sedir ağacı gibi etrafı 
kuşatılmış olarak sunağın ocağının yanında durdu; 
ve palmiye ağaçları onu kuşatırken etrafını sardılar. 


sabah yıldızına ve 


13 Böylece Harun'un tüm oğulları tüm İsrail 
topluluğunun önünde görkemleriyle ve Rab'bin 
takdimeleri ellerindeydi. 

14 Ve Yüceler Yücesi'nin sunusunu süslemek için 
sunaktaki hizmeti bitirerek, 

15 Elini kâseye uzattı ve üzümün kanını döktü, 
sunağın dibine tatlı kokulu bir kokuyu tüm 
dünyanın en yüce Kralına döktü. 

16 Bunun üzerine Harun'un oğulları bağırdılar ve 
gümüş borazanları çaldılar ve Yüceler Yücesi'nin 
önünde bir anma olarak duyulacak büyük bir ses 
çıkardılar. 

17 Bunun üzerine bütün halk hep birlikte aceleyle 
Rableri, Her Şeye Gücü Yeten, Yüceler Yücesi 
Tanrı'ya tapınmak için yüzüstü yere kapandılar. 

18 Şarkıcılar ayrıca sesleriyle övgüler yağdırdılar, 
çok çeşitli seslerle tatlı melodiler yapıldı. 

19 Ve halk, Rabbin görkemi sona erinceye ve 
O'nun hizmetlerini bitirinceye kadar, Yüceler 
Yücesi Rab'be, merhametli olanın önünde dua 
ederek yalvardı. 

20 Sonra aşağı indi ve dudaklarıyla Rab'bi 
kutsamak ve O'nun adıyla sevinmek için ellerini 
bütün İsrailoğulları cemaatinin üzerine kaldırdı. 

21 Ve Yüceler Yücesi'nden bereket alabilmek için 
ikinci kez tapınmak üzere eğildiler. 

22 Bu nedenle şimdi, her yerde harikalar yaratan, 
günlerimizi rahimden itibaren yücelten ve bize 
merhametine göre davranan, herkesin Tanrısını 


kutsayın. 
23 Bize yürek sevinci verdi ve İsrail'de 
geçirdiğimiz günlerde sonsuza dek barış olmasını 
sağladı: 


24Bize merhametini pekiştirsin ve bizi zamanında 
kurtarsın diye! 

25 Yüreğimin tiksindiği iki tür ulus vardır ve 
üçüncüsü hiçbir ulus değildir: 

26 Samiriye Dağı'nda oturanlar, Filistliler arasında 
yaşayanlar ve Sikem'de yaşayan akılsız halk. 

27 Yeruşalimli Sirah'ın oğlu İsa, yüreğinden 
bilgelik döken anlayış ve bilginin öğretisini bu 
kitapta yazdı. 

28 Ne mutlu bu şeyleri yapacak olana! ve bunları 
yüreğine yerleştiren bilge olacaktır. 

29 Çünkü bunları yaparsa her şeye karşı güçlü 
olacaktır; çünkü Tanrı'ya inananlara bilgelik veren 
Rabbin ışığı ona yol gösterir. Rab'bin adı sonsuza 
dek kutsansın. Amin, amin. 


BÖLÜM 51 
I Sirah oğlu İsa'nın duası. Sana şükredeceğim, ey 


Rab ve Kral, ve seni öveceğim, ey Kurtarıcım Tanrı, 
senin ismine hamd ediyorum: 


2 Çünkü sen benim koruyucum ve yardımcımsın, 
bedenimi yıkımdan, iftiracı dilin tuzağından ve 
yalan Oouyduran (Odudaklardan korudun ve 
düşmanlarıma karşı bana yardımcı oldun; 

3 Ve merhametlerinin çokluğuna ve isminin 
büyüklüğüne göre beni, beni yutmaya hazır 
olanların dişlerinden, hayatımın peşinde koşanların 
ellerinden ve bana yaşatılan çeşitli dertlerden 
kurtardın. Sahiptim; 

4 Her tarafta boğulan ateşlerden ve yakmadığım 
ateşin ortasından; 

5 Cehennemin derinliklerinden, kirli dilden ve 
yalan sözlerden. 

6 Haksız bir dilin krala yönelttiği suçlamayla ruhum 
ölüme yaklaştı, hayatım cehenneme yakındı. 

7 Her yandan beni kuşattılar, ama bana yardım 
edecek kimse yoktu; yardım için adam aradım, ama 
yoktu. 

8 Sonra merhametini, ya Rab, seni bekleyenleri 
nasıl kurtardığını ve onları düşmanların elinden 
nasıl kurtardığını düşündüm. 

9 Sonra dualarımı yerden kaldırdım ve ölümden 
kurtulmak için dua ettim. 

10 Rabbimin Babası olan Rab'be, sıkıntılı 
günlerimde ve kibirli olduğum zamanlarda, 
yardımın olmadığı zamanlarda beni bırakmaması 
için yakardım. 

11 Adını sürekli öveceğim, Şükranla ilahilerle 
öveceğim; ve böylece duam duyuldu: 

12 Çünkü sen beni yıkımdan kurtardın ve beni kötü 
zamandan kurtardın; bu yüzden sana şükredeceğim, 
seni öveceğim ve onların adını kutsayacağım, ya 
Rab. 

13 Henüz gençken ya da yurt dışına çıktığımda, 
duamda açıkça bilgelik istiyordum. 

14 Tapınağın önünde onun için dua ettim ve sonuna 
kadar onu arayacağım. 

15 Çiçekten üzüm olgunlaşana kadar yüreğim 
ondan hoşlandı; ayağım doğru yola gitti, 
gençliğimden beri onu aradım. 

16 Kulağımı biraz eğdim, onu kabul ettim ve çok 
şey öğrendim. 

17 Bundan yarar sağladım; bu yüzden bana bilgelik 
vereni yücelteceğim. 

18 Çünkü onun peşinden gitmeyi amaçladım ve iyi 
olanın peşinden ciddiyetle gittim; bu yüzden kafam 
karışmayacak mı? 


19 Canım onunla güreşti ve yaptıklarımda kesindim: 


Ellerimi yukarıdaki göklere uzattım ve onun 
hakkında bilgisizliğime hayıflandım. 

20 Ruhumu ona yönelttim ve onu saflıkta buldum; 
yüreğimi başlangıçtan beri onunla birleştirdim, bu 
yüzden terk edilmeyeceğim. 

21 Onu ararken yüreğim dertteydi; bu yüzden iyi 
bir mülk edindim. 


22 Rab ödülüm olarak bana bir dil verdi ve ben de 
bununla O'na şükredeceğim. 

23 Ey bilgisizler, bana yaklaşın ve bilgi evinde 
yaşayın. 

24 Canınız çok susamışken, neden yavaşsınız ve bu 
şeylere ne diyorsunuz? 

25 Ağzımı açıp, "Onu parasız olarak kendinize satın 
alın" dedim. 

26 Boynunuzu boyunduruk altına alın ve ruhunuz 
eğitim alsın; onu bulmak zor. 

27 Ne kadar az işim olduğunu ve bana çok fazla 
dinlenme olanağı sağladığını gözlerinizle görün. 

28 Büyük miktarda parayla eğitim al ve ondan çok 
altın kazan. 

29 Canınız O'nun 
Övgüsünden utanmasın. 
30İşinizi zamanında yapın, zamanı gelince size 
ödülünüzü verecektir. 


merhametiyle (o sevinsin, 


